
Van: Filmhuis Klappei <noreply@klappei.be>

Datum: 07/04/2010 05:52 PM

Onderwerp: Nieuwsbrief Filmhuis Klappei

Nieuwsbrief 24 - Juli 2010

SCHULZE GETS THE BLUES

Schultze is een man van middelbare leeftijd met een behoorlijk
overgewicht. Zijn hele leven heeft hij doorgebracht in een klein
dorpje aan de rivier de Saale. Schultzes leven, dat bestaat uit z'n
werk, het café, z'n volkstuin, volksmuziek en hengelsport, wordt
verstoord als hij en zijn maten Manfred en Jürgen hun baan
verliezen. Terwijl het leven z'n glans verliest en de dagelijkse
routine tot een klucht wordt, ontdekt Schultze een leven aan de
andere kant van de berg. Uit zijn accordeon klinken niet langer
traditionele polka's, maar de vurige klanken van de Southern States
waarmee Schultze dreigt om de zo respectabele jubileumviering
van de lokale muziekclub drastisch te verstoren.

OPGELET!!! FILMHUIS KLAPPEI IS GESLOTEN TIJDENS DE
ZOMERMAANDEN, DEZE FILM WORDT VERTOOND IN HET
AUDITORIUM VAN DE PERMEKE BIBLIOTHEEK.

INKOM: GRATIS

Dinsdag 6 juli 20:15 uur

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we er dus weer even 2 maanden
tussenuit voor de zomerstop. 3 Augustus is er nog wel een
Cultacolor in het Permeke Auditorium namelijk de film Los. Het
secretariaat blijft echter wel open dus u kan steeds terecht met uw
vragen i.v.m. boekingen, reserveringen van schoolvoorstellingen
enz.

We wensen jullie een fijne vakantie en hopen jullie terug te zien
vanaf September in een weer wat verder verbeterde Klappei.

Groeten,
Het klappei-team
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