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Illégal 
 

De Belgische film ‘Illégal’ vertelt het verhaal van een Oost-Europese 

moeder die met haar zoontje naar België kwam. Ze krijgt geen 

verblijfspapieren en de familie verblijft hier illegaal. Tot de moeder 

wordt gearresteerd en opgesloten in een gesloten centrum. En alles 

in gereedheid wordt gebracht om haar naar huis terug te sturen… 

 

Aansluitend nabespreking en informatie rond de huidige Belgische 

situatie: de werking van gesloten centra, het uitwijsbeleid en de 

(over)leefsituatie van Belgische mensen zonder papieren. Meer info: 

www.de8.be 

 

Maandelijks op Maandag      Inkom: vrije bijdrage 

 

Maandag 7 april 19u30  
 

 
 

The Constant Gardener 
 

In een afgelegen deel van Noord-Kenia wordt het gruwelijk verminkte 

lijk gevonden van de jonge Britse Tessa Quayle. Haar reisgenoot, een 

lokale arts, is nergens te bespeuren en al snel wordt er gepraat over 

een crime passionnel. Tessa's echtgenoot Justin Quayle, een timide 

en ambitieloze diplomaat, gelooft niet dat zijn vrouw overspel pleegde 

en besluit alles op alles te zetten om de waarheid achter de moord op 

zijn vrouw te achterhalen. Zijn zoektocht mondt uit in een persoonlijke 

odyssee, waarbij hij zijn eigen leven voortdurend op het spel zet. 

Gaandeweg ontdekt Justin dat zowel hij als zijn vrouw spinnen waren 

in een web van verreikende internationale intriges en 

samenzweringen. 
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Cultacolor 

 

Dinsdag 8 april 20u15  

 

 
 

Planes 
 

Planes gaat over het kleine vliegtuigje Dusty Crophopper. Dusty 

belandt onverwachts in een "air race", ondanks dat hij last heeft van 

hoogtevrees en niet echt de bouw heeft voor zo'n gevaarlijke race. 

Met hulp van zijn mentor Skipper en wat andere vrienden gaat hij de 

spannende uitdaging toch aan. 

 

Klappei Kids 

 

Woensdag 9 april 14u15  

 

 
 

The Butler 
 

‘The Butler’ vertelt het waargebeurde verhaal van Eugene Allen 

(Forest Whitaker), een zwarte butler die meer dan drie decennia actief 

is geweest in het Witte Huis. 

Hij was in dienst van acht verschillende presidenten. Zijn carrière 

begon in 1952 toen Harry Truman de regerende president was en 

eindigde uiteindelijk in 1986, ten tijde dat Ronald Reagan president 

van Amerika was. 

 

"President Barack Obama was tot tranen geroerd bij het zien van de 

film The Butler. Dat vertelde hij dinsdag tijdens een radio-interview." 

 

Klappei Filmfans 

 

Woensdag 9 april 20u15  
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House of Cosy Cushions 

(NL/UK/IE) 
 

Op het nieuwe album Spell verweeft House of Cosy Cushions 

experimentele muziek met folk en punk invloeden. De band werd 

opgericht door muzikant-kunstenaar Richard Bolhuis (NL/UK). 

Nummers van het album Spell zijn hier te beluisteren. In Filmhuis 

Klappei speelt de band voor het eerst in België. 

 

Te Gast 

 

Donderdag 10 april 20u30  

 

 
 

Michaël Kohlhaas 
 

In de zestiende eeuw, in de Franse Cevennen, leidt de rijke 

paardenhandelaar Michael Kohlhaas een comfortabel en gelukkig 

leven met zijn gezin. Maar wanneer een landheer hem vreselijk 

onrecht aandoet, besluit de vrome Kohlhaas het recht in eigen 

handen te nemen. Aan het hoofd van een leger opstandelingen bindt 

hij de strijd aan tegen de corrupte machthebber. 

 

De film is gebaseerd op de gelijknamige novelle van Heinrich von 

Kleist. Hij werd in Cannes genomineerd voor de grote filmprijs, de 

Palm d'Or en heeft onlangs in Brussel de Gouden Iris ontvangen. 

 

Saturdays @ Klappei 

 

Zaterdag 12 april 20u15  
 

 
 

Bingo 
 

Bingo vertelt het verhaal van Pierre en Claire. Na 20 jaar beslissen 

hun buren voorgoed naar de Provence te trekken en hun huis te 

verkopen aan François en Hilda. Onder het motto 'beter een goede 

buur dan een verre vriend' proberen Pierre en Claire bevriend te 

raken met hun nieuwe buren, maar François en Hilda hebben een 

heel aparte kijk op burenliefde.. 

 

De Tijd van Toen 

 

Zondag 14 april 14u  
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