¢ Koekoekskind.
Oorlogskinderen 1940-1945.
Voordracht en begeleide rondleiding
Zondag 10 april, 14u00
Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent
Deelnameprijs: €3/€5

Het is niet gemakkelijk een correcte naam voor de
kinderen geboren uit de verhouding tussen een
inheemse vrouw en een lid - soldaat of
medewerker — van een vijandelijk leger te vinden.
Wat ze fundamenteel van andere b.v. tijdens de
oorlog opgroeiende kinderen onderscheidt, is dat
ze zonder oorlog niet zouden zijn geboren. Na de
Tweede Wereldoorlog ging het om kinderen die in
de door nazi Duitsland bezette gebieden door
leden van de Wehrmacht waren verwekt, maar
ook kinderen van de naoorlogse bezetting in
Duitsland. Tot + 1990 werd er over die kinderen
niet gesproken. Het eerste onderzoek heeft zich
in Noorwegen met hen en hun moeders
beziggehouden. In Belgié¢ werd het onderzoek
eind 2007 aangevat. Het eerste boek over de
oorlogskinderen in Belgi€¢ verscheen in september
2009: Koekoekskind Door de vijand verwekt
[1940-1945]. De auteur, Gerlinda Swillen, is zelf
oorlogskind en ging wuit van zeventig
getuigenissen. Tijdens haar interviews kreeg ze
de mogelijkheid om bijna 400 foto’s te laten
digitaliseren. Anjer en het Masereelfonds stellen
een selectie van die collectie ten toon.

Voordracht door Gerlinda Swillen over de
ontstaansgeschiedenis van het boek, het onderzoek
en de internationale dimensie van
‘oorlogskinderen’, met  uitleg  bijj de
tentoongestelde foto’s.

Reserveren is een absolute must. Het aantal deelnemers per activiteit is beperkt! Gebruik voor reservaties bijgevoegde antwoordkaart of bel naar het volgende
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en arbeidersbeweging in Gent
Begeleide stadswandeling
Zaterdag 7 mei, 14u00
Standbeeld Jacob Van Artevelde
Vrijdagsmarkt, Gent
Deelnameprijs: gratis mits vooraf reservatie

Weinig Gentenaars en zelfs linkse Gentenaars
realiseren zich de vooraanstaande rol die hun stad
speelde in de (inter)nationale arbeidersbeweging.
Die rol wortelt in de Middeleeuwen maar werd
plots opgegeven in 1584 door de Spaanse reactie.
Reeds in de Oostenrijkse tijd begon de industriéle
heropstanding van Gent met de octrooipolitiek. De
industriéle spion Lieven Bauwens introduceerde in
de Franse tijd de Engelse spitstechnologie. In
1830 herbergt Gent 3 van de 10 grootste Europese
textielbedrijven. De textielindustrie ontwikkelt er
een typisch uitgemergeld textielproletariaat dat in
erbarmelijke  omstandigheden (over)leeft en
overigens aan lagere lonen werkt dan de
Brusselse, Antwerpse of Waalse arbeiders... In
1857 komt in Gent een échte georganiseerde
tegenreactie op gang met de oprichting van de
eerste industrievakbonden van Belgié! Ook het
liberale en christelijke syndicalisme zagen het
licht in Gent.
Een stadswandeling met Joost Vandommele over
het ontstaan van de Gentse arbeidersbeweging en
Anseeles succesformule.

Lezing door Kris Peeraer

Zaterdag 21 mei, 14u00
Masereelhuis, F. Van Arteveldestraat
35, Gent

Deelnameprijs : €7 / €8

Kris Peeraer zwierf tussen 1975 en 1985 zo’n zes
jaar door Azi€. Hij trok verschillende keren over
land naar India en per boot en vliegtuig verder
naar het oosten. Die omzwervingen waren een
inspiratiebron voor vijf reisromans. Enkele jaren
geleden keerde hij terug naar India en schreef een
non-fictie boek over het volkrijke land. De lezing
is gebaseerd op het boek. In een eerste deel wordt
het oude India geduid aan de hand van de tocht
over land door Afghanistan en Pakistan, en door
het persoonlijke verhaal van een westerling op
zoek naar spiritualiteit in India. In het tweede deel
wordt ingegaan op de feiten. De geschiedenis is de
leidraad om het India van vandaag te begrijpen.
Het begint bij het ontstaan van de Himalaya,
meandert via de oude Indussteden naar het
ontstaan van het hindoeisme en het boeddhisme,
de komst van de moslims en de Britten en komt
via de onafhankelijkheidsstrijd uit bij het moderne
India. Politiek, de grondwet, de eigenaardigheden
van de Indiase democratie en tenslotte de
groeiende economie en de uitdagingen van
vandaag komen aan bod.

Daarbij wordt ook aandacht besteed aan hoe India
zijn multiculturele samenleving organiseert en hoe
de verschillende etnieén en religieuze
gemeenschappen trachten samen te leven

telefoonnummer: 09/225.38.53. E-mailen kan op gent@masereelfonds.be.

Inschrijvingen zijn slechts definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag (de reductieprijs geldt enkel voor leden van het Masereelfonds, studenten,

werkzoekenden en houders van een +3-pas) op rek. 068-2156862-94 van Kloarte!
Annuleren kan slechts tot 1 week voor de betreffende activiteit. Daarna is annulatie niet meer mogelijk. In elk geval wordt een annulatievergoeding van 2 euro
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¢ Graanstokerij Filliers
Begeleid bezoek en degustatie
Zaterdag 18 juni,
Afspraak om 15u aan station Gent Sint-Pieters
(we nemen samen de trein) of om 15u50 (u
komt rechtsreeks naar de graanstokerij)
Leernsesteenweg 5, 9800 Bachte-Maria-Leerne
(Deinze))
Deelnameprijs: € 8/€9

In het liefelijke Oost-Vlaamse dorpje Bachte-
Maria-Leerne, vlakbij Deinze, verscholen tussen
de uitgestrekte weiden en graanvelden van de
Leiestreek, ligt de graanstokerij Filliers. Al
generaties lang worden op deze plaats de fijnste
jenevers gestookt. De vroegste kiemen van deze
ambachtelijke stokerij vinden we immers al terug
in 1880. In dat jaar kreeg Kamiel Filliers de
vergunning om zijn stokerij op te richten bij zijn
boerderij. Zo kon hij van de graansoorten die hij 's
zomers teelde een heerlijke graanjenever stoken
tijdens de winter. In ruim anderhalf uur maakt u
kennis met de graanstokerij en proeft u het verhaal
achter de fles.

Wie graag samen de trein neemt, vermeldt dit
uitdrukkelijk bij de inschrijving.
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Kloarte is een afdeling van
Masereelfonds vzw
i.s.m. Anjer Producties vzw

F. Van Arteveldestraat 35, 9000 Gent
(tel 09/225.38.53 — e-mail:
gent@masereelfonds.be)

VOORJAAR 2011

In deze folder vindt u alvast onze agenda voor het
voorjaar. Een divers aanbod, voor elk wat wils. Zo
staan er een tentoonstelling én voordracht over
oorlogskinderen, een stadswandeling over de
arbeidersbeweging en industrialisatie in Gent, een
reisverslag over India én een bezoek met
degustatie aan de graanstokerij Filliers op het
programma.

We hopen u talrijk te mogen verwelkomen.

Tot binnenkort!



