e Kazerne Dossin

Begeleide uitstap aan de vernieuwde Kazerne
Dossin: Memoriaal, Museum en
Documentatiecentrum over Holocaust en
Mensenrechten,

Zondag 21 april, 15u. Afspraak om 13ul5 aan
station Gent Dampoort (we treinen samen) of om
15u ter plaatse. Kazerne Dossin, Goswin de
Stassartstraat 153, 2800 Mechelen. Prijs: 11 euro

Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende de
Kazerne Dossin als doorvoerkamp voor vooral
Belgische joden en zigeuners. Tussen 1942 en
1944 dreef de bezetter 25.484 Joden en 352
zigeuners uit Belgié en Noord-Frankrijk in de
Kazerne Dossin samen. Van daaruit werden zij
gedeporteerd naar  het  vernietigingskamp
Auschwitz. Slechts 1.221 mensen overleefden,
minder dan 5 procent.

De vernieuwde Dossinsite is niet alleen een
prestigeproject voor Vlaanderen, maar ook een
project met internationale ambities. Kazerne
Dossin zal niet alleen worden versterkt als plaats
van herinnering, het totaalproject moet ook een
referentie worden op het vlak van
herinneringseducatie, informatie en reflectie over
de Jodenvervolging in Belgié en mensenrechten in
het algemeen.

e 100 jaar Vooruit

Begeleide rondleiding in het STAM

Zondag 5 mei, 14u

Stadsmuseum Gent (STAM), Bijlokesite, 9000
Gent. Prijs: 9 euro

De socialistische codperatie Vooruit bouwde in
1913 in de Gentse Sint-Pietersnieuwstraat een
eigen Feestlokaal. Dit architecturale pronkstuk
moest een ‘opera voor de werkmens' worden.
Onder het motto 'Kunst veredelt' kregen de
arbeiders onder meer een bioscoop, bibliotheek en
theaterzaal. Samen met een café en restaurant
vormde dit een heus paleis voor verstrooiing,
ontplooiing en politieke strijd. Vele decennia lang
was het Feestlokaal het culturele bastion van de
Gentse socialistische beweging. In 1982 werd het
omgevormd tot een onafhankelijk sociocultureel
centrum, dat uitgroeide tot het kunstencentrum dat
Vooruit vandaag is.

Honderd jaar, dat wordt gevierd — in Vooruit,
maar ook in het STAM. Een historische
tentoonstelling belicht het gebouw, de betekenis
ervan voor Gent en de vele activiteiten die er de
voorbije eeuw hebben plaatsgevonden: theater,
film, concerten, debatten, feestelijke evenementen
en zoveel meer. 100 jaar Vooruit vertelt een
verhaal over ontmoeting, cultuur en engagement.

e Begeleid bezoek aan het
Museum Arnold Vander
Haeghen en Hotel d'Hane
Steenhuyse

Begeleide rondleiding in deze 2 Gentse
stadspaleizen

Zaterdag 25 mei, 14u30

Veldstraat 82, 9000 Gent. Prijs: 5 euro

Museum Arnold Vander Haeghen
In 1771 werd Joos Clemmen, een van de eerste
Gentse katoenbaronnen, eigenaar van een
stadspaleis in de Veldstraat. De Gentse
rococoarchitect David 't Kindt had het pand (in
oorsprong drie kleinere huizen) in de vorige
decennia aangekocht, maar hij had de afwerking
nooit voltooid. Clemmen liet het gebouw
afwerken en het interieur somptueus decoreren. In
de grote salon aan de tuinkant werd een
wandbehang in beschilderde Chinese zijde
aangebracht. Nu is deze Chinese Salon een
absoluut unicum; nergens bleef een ensemble zo
volledig bewaard. In de tuin, aan de oever van de
Leie, liet Clemmen ook nog een fraai pakhuis
oprichten in classicistische stijl.

In 1862 werd in Gent de auteur Maurice
Maeterlinck geboren. Hij zou uitgroeien tot een
van de grootmeesters van de wereldliteratuur. In
1911 werd hem de Nobelprijs voor Literatuur
toegekend. Het Kabinet Maeterlinck herinnert aan
deze grote Gentenaar. Pronkstuk van het kabinet is
het meubilair van zijn werkkamer uit Orlamonde,
zijn immense villa in Nice, waar hij in 1949
overleed.



Hotel d'hane Steenhuyse
Dit 18de-eeuwse hoétel de maitre is een van de
voornaamste en fraaiste herenhuizen van de stad.
Hier ontving graaf Jean Baptiste d'Hane de
Steenhuyse  (1757-1826)  staatshoofden  als
Frederik I, prins van Oranje en Alexander I, tsaar
van Rusland. Ook de Franse koning Louis XVIII
vond onderdak in dit stadspaleis nadat hij in 1815
voor de troepen van Napoleon was gevlucht.

De salons en kamers rondom de imposante
vestibule stralen de grandeur uit van het rijke
stadse societyleven. Het pronkstuk is ongetwijfeld
de twee verdiepingen hoge salle a l'italienne die
met haar weelderige plafondschilderingen, talrijke
spiegels en magnifieke ingelegde parketvloer doet
dromen van adellijke feesten. De majestueuze
eretrap leidt naar de veel intiemere kamers op de
eerste verdieping. Hier bevinden zich onder meer
de (aparte) slaapkamers van de graaf en gravin
met de kabinetten, de muzieksalon, de
zogenaamde Chinese salon en de appartementen
voor de kinderen. Het personeel was gehuisvest op
de derde verdieping, die enkel via de
diensttrappen bereikbaar is.

e Daguitstap ‘“West-Vlaamse
frontlinie van de Eerste
Wereldoorlog’

Begeleide uitstap naar de Westhoek

Zondag 23 juni, 8u-20u

P&R Gentbrugge, Brusselsesteenweg, 9000 Gent.
Prijs: 45 euro. Inbegr. vervoer, gids, inkom,
maaltijd. Niet-inbegr.: optioneel bezoek aan

Flanders Fields museum

Bezoek aan: Sluizencomplex 'De Ganzenpoot',
monument Albert I, de Dodengang, de ljzertoren,
Het Deutscher Soldatenfriedhof, Tyne Cot
Cemetery, de Menenpoort, lerse
toren,..Begeleiding door Steven Temmerman.

Optioneel: Het vernieuwde In Flanders Fields
Museum

Reserveren is een absolute must. Het aantal
deelnemers per activiteit is beperkt! Gebruik
voor reservaties bijgevoegde antwoordkaart of
bel naar het volgende telefoonnummer:
09/225.38.53. E-mailen kan op
gent@masereelfonds.be.  OPGELET: ons
postadres is gewijzigd, nieuw adres:
Masereelfonds, Sint-Jansvest 7 te 9000 GENT

Inschrijvingen zijn slechts definitief na
overschrijving van het verschuldigde bedrag op
rek. BE87 0682 1568 6294 van Kloarte!
Annuleren kan slechts tot 1 week voor de
betreffende activiteit. Daarna is annulatie niet
meer mogelijk.  In elk geval wordt een
annulatievergoeding van 2 euro aangerekend
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Kloarte is een afdeling van
Masereelfonds vzw
i.s.m. Anjer Producties vzw

Sint-Jansvest 7, 9000 Gent
(tel 09/225.38.53 — e-mail:
gent@masereelfonds.be)

April-Mei-Juni 2013

Beste vrienden,

Met de lente in aantocht begeven wij ons met
Kloarte 2 maal buiten Gent. Eerst een uitstap naar
de vernieuwde Kazerne Dossin in Mechelen en
afsluitend een daguitstap naar de Westhoek n.a.v.
de komende herdenking van 100 jaar WOI. Maar
eerst vieren we nog 100 jaar Vooruit in het STAM
en brengen we een bezoekje aan twee Gentse
stadspaleizen.

Zoals steeds hopen wij jullie te mogen begroeten
op één van onze activiteiten. Tot dan?

Het Kloarte bestuur




