
Persbericht - Minister en politici mee verantwoordelijk voor zelfmoord 
asielzoeker Merksplas (3.5.08) 
 
Met grote droefheid vernemen we het overlijden van de Kameroener Ebenizer Folefack 
Sontsa. Hij was een asielzoeker die de Dienst Vreemdelingenzaken verleden zaterdag 
tevergeefs voor de derde keer probeerde te deporteren.  
De advocaat van het slachtoffer Alexis Deswaef en getuigen verklaren dat de deportatie 
gebeurde met buitensporig geweld. Volgens de advocaat is de Belgische overheid 
verantwoordelijk voor de dood van zijn cli nt.  
 
Ook wij verklaren dat de overheid deze asielzoeker de dood heeft ingejaagd en protesteren 
met klem en met grote verontwaardiging tegen het beleid van deze regering die met geweld 
vluchtelingen gevangen zet en deporteert en die ze daardoor tot wanhoopsdaden brengt. Deze 
zelfmoord is het zoveelste bewijs dat mensen niet voor niets familie en vrienden achterlaten 
om elders een betere toekomst te zoeken.  
De publieke opinie mag niet vergeten dat deze en alle andere vluchtelingen alleen maar op 
zoek zijn naar een menswaardig bestaan en hun enige overtreding er in bestaat dat ze niet het 
juiste papier in hun bezit hebben.  
 
Annemie Turtelboom, minister van asiel en migratie is politiek verantwoordelijk voor het 
beleid en en dus ook voor het geweld dat gebruikt wordt bij deportaties. Het geweld dat 
gebruikt werd op Ebenizer Folefack Sontsa heeft hem tot zelfmoord gebracht en heeft een 
spoor achtergelaten. Maar dagelijks worden mensen hard aangepakt en vernederd bij 
deportaties, zonder dat de publieke opinie er iets van verneemt. Dit moet ophouden.  
Zij en de parlementsleden die dit beleid goedkeuren, zijn mee verantwoordelijk voor dit 
overlijden en voor de vele ellende van de mensen zonder papieren.  
 
 
We eisen een onmiddellijke stopzetting van elke gevangenneming en deportatie van 
mensen zonder papieren.  
We hadden gehoopt dat er positieve maatregelen zouden worden getroffen door deze regering. 
Het tegendeel moeten we vaststellen. De minister voor asiel en migratie heeft in haar 
beleidsnota zelfs het weinige positieve dat voorzien was in het regeerakkoord, verminder tot 
een paar regels.  
Er staat niets meer in over een uitbreiding van regularisatie voor de lange asielprocedure, 
noch over het advies van de gemeenten, noch over de onafhankelijke commissie, noch over 
het advies van lokale besturen of een daartoe erkende dienst, noch over de wenselijkheid om 
een onafhankelijke commissie te belasten met de exclusieve bevoegdheid om te beslissen over 
regularisatie- aanvragen, op grond van de gepreciseerde criteria. Dit alles staat wel uitgebreid 
in het regeerakkoord. 
Dit is werkelijk onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.  
Op een ogenblik dat meer dan honderdduizend mensen zonder papieren met ongeduld 
uitkijken naar deze minimum realisaties, is minister Turtelboom zelfs niet bereid om het 
regeerakkoord uit te voeren.  
 
Ondertussen voorziet ze wel maatregelen voor het gevangen nemen en deporteren van mensen 
zonder papieren en wil ze de gevangenissen ( de zo genaamde "gesloten centra") voor mensen 
zonder papieren behouden en uitbreiden. Wat betreft het verwijderingsbeleid zal de regering 
haar beleid om het aantal terugkeren te verhogen, opnieuw opvoeren en de streefcijfers 
trachten te halen."  
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Dat in dergelijke situaties mensen tot de wanhoopsdaad van zelfmoord worden gedreven 
begrijpen we maar al te goed. Spijtig dat het hier niet zal bij eindigen. 
 
Vele vluchtelingen worden op willekeurige basis opgepakt en gevangen gezet in de gesloten 
centra, velen worden gedeporteerd en tienduizenden moeten verder leven in de illegaliteit. 
 
De onrust en de wanhoop bij de mensen zonder papieren is groot. Binnenkort kunnen we 
uitbarstingen verwachten onder vorm van kerkasiel, hongerstakingen e.a. wanhoopsacties.  
Ondertussen steken de politieke partijen hun kop in het zand en weigert de minister de 
dialoog.  
Als men alle dialoog weigert en tegelijkertijd niets doet aan de situatie van de MZP maar ze 
integendeel meer oppakt, gevangen zet en deporteert, dan weten we waar de schuld ligt. 
Alleen een ander asiel- en migratiebeleid kan een oplossing brengen.  
Stop het onrecht , niet de mensen en stop met de de gevangennemingen en met de deportaties  
Regulariseer de mensen zonder papieren in Belgi  en schaf de gevangenissen ( gesloten 
centra ) voor de asielzoekers af. 
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