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Interculturele stadswandelingen (16.5.08)

Zoals vorige jaren organiseert Democratie 2000 tijdens de Gentse Feesten (dit jaar van 20
tot en met 28 juli) interculturele stadswandelingen. Je kan elke dag kiezen tussen vier
thema s.

1.Bij de buren op bezoek

In deze wandeling verkennen we de wijk Sluizeken/Sleepstraat en bezoeken we een Turkse
Bazaar en voedingzaak. Je komt er veel te weten over de moeizame doch succesvolle
samenlevingsopbouw en over de sociale geschiedenis van deze wijk. Als je wil weten wat
citeetjes en belastingsontduiking, Pedro De Gante en Koning Albert 11 en de huisjesslak en
Paula Dhondt met elkaar te maken hebben zal aan je nieuwsgierigheid voldaan worden in
deze wandeling.

We besluiten deze wandeling met een theetje en een bezoek aan de moskee.

Start om 14 uur aan Caf  Trefpunt , Bij St Jacobs.

Prijs: 3 Euro  (vervangingsinkomen : 2 Euro)

2.Gent, smeltkroes van culturen.

Bruggelingen, neem ons niet kwalijk, maar Gent is een echte onvervalste Europese stad. Geen
stedelijk Bokrijk maar met onverwoestbare getuigenissen van een openheid naar de wereld.

In deze wandeling gaan we op zoek naar deze getuigen en ontdekken dat het VIaams
karakter van Gent niet eng en bekrompen is maar intercultureel terug te vinden is in stenen
en gebruiken.

Wie meer wil weten over de gevolgen van de Franse revolutie voor het Patershol, of waar dat
zevende werk van barmhartigheid gebleven is, waar de eerste Vlaamse leeuw verbleef of
waarom de Gentse Begijnen mochten blijven komt in deze wandeling aan zijn trekken.

Tot slot bezoeken we de Orthodoxe kerk, een kerk die door Russische Frescokunstenaars van
kop tot teen versierd is.

Start om 14 uur aan Caf  Trefpunt , Bij St Jacobs.

Prijs: 3 Euro  (vervangingsinkomen : 2 Euro)

3.Gent, Rebelse stad

Wat weinigen weten, maar wat in deze wandeling klaar en duidelijk wordt, is dat ongeveer
elke rebellie waar en wanneer ook ter wereld, in Gent zijn origineel voorbeeld vindt.
Guerilla-oorlogen, kapingen, bezettingen, haalden hun inspiratie in het Gentse verleden.
Maar Gent stond ook aan de wieg van syndicalisme, socialisme en co peratisme.

In deze wandeling overlopen we geruggesteund door stenen getuigen de rebelse geschiedenis
van een weerbarstige stad.

Als je bovendien op caf leuk uit de hoek wil komen over Pruuke Dossche, repressieve
tolerantie, graffiti, tram 4 en terug naar Holland , wordt dit je op een schoteltje
aangeboden.

Start om 14 uur aan Caf  Trefpunt , Bij St Jacobs.

Prijs: 3 Euro  (vervangingsinkomen : 2 Euro)

4.ZINTUIGEN



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Wandelen en stilstaan bij je vijf zintuigen in een multiculturele stad. Proeven, ruiken en tasten
van, horen en kijken naar het leven in een multiculturele buurt.

Nieuwe smaken en geuren verrassen je en brengen een verre wereld dicht bij je. Een wereld
die je herkent en toch verwondert.

Een interactieve en interculturele wandeling voor kinderen tussen 5 en 12 jaar.

Start om 14 uur aan Caf  Trefpunt , Bij St Jacobs.

Prijs: 4 Euro

Organisatie wandelingen: Democratie 2000  Voor alle info en reservaties:
kristien.hinnion@telenet.be of 09/329.09.84



