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Opinie - Laat de mensen zonder papieren vrij en sluit de politici op in de
gesloten centra (16.5.08)

Op dit ogenblik zijn er nog steeds zo n 250 mensen, meer dan twintig nationaliteiten, in
hongerstaking in de Begijnhofkerk te Brussel. Ze zijn in hongerstaking sinds donderdag 8
mei en zijn de zoveelste in rij die door de politici verplicht worden tot deze wanhoopsdaad
over te gaan.

In de voorbije maanden schreven we Annemie Turtelboom, minister van asiel en migratie,
verschillende keren om haar aandacht te vestigen op de problemen van de mensen zonder
papieren We vroegen een onderhoud om toelichting te geven en om voorstellen van
oplossingen te formuleren.

We schreven ook enkele partijvoorzitters aan, maar niemand heeft blijkbaar tijd en aandacht
voor de mensen zonder papieren. Van de minister kregen we zelfs geen antwoord.

We waren niet de enigen die haar aandacht wilden vestigen op de ernstige en explosieve
toestand van de mensen zonder papieren; vele andere verenigingen deden dit eveneens. We
stellen vast dat de minister en de politici in het algemeen op dit ogenblik geen tijd kunnen
vrijmaken aangezien de regeringspartijen al 11 maanden als kleine kinderen aan het

discussi ren zijn over onbenulligheden in plaats van te regeren en de ernstige problemen aan
te pakken.

Als we die cinema , zoals haar liberale partijvoorzitter Bart Somers dat noemt,
aanschouwen dan ervaren we dat zoals vroeger met de film  Moderne tijden van Charly
Chaplin. Het was lachwekkend, ergerlijk en droevig tegelijk.

Aan de ellende in de wereld en in ons eigen land wordt ondertussen door de meeste politici
niets of weinig gedaan. Een van die ernstige problemen is het vluchtelingenprobleem; in het
bijzonder dat van de mensen zonder papieren.

Mensen die vluchten, op zoek naar een menswaardig bestaan, worden nog steeds op een
willekeurige wijze gevangen gezet en terug naar hun land gestuurd. Of men daar aan het
vechten is, of er de grootste ellende heerst of niet, het is de politici blijkbaar geen zorg. Zelfs
naar Irak en Afghanistan worden mensen teruggestuurd. Begrijpen wie kan!

Wat de toestand in het land ook moge zijn en welke reden de vluchtelingen ook hebben, wij
blijven uitgaan van het universele recht op migratie zoals verwoord in de VN verklaring over
de rechten van de mens. Er is geen enkel excuus om mensen die in ons land op zoek zijn naar
een menswaardig bestaan, gevangen te zetten omdat ze niet over de nodige papieren
beschikken.

Ondertussen zijn vele mensen zonder papieren wanhopig omdat ze door het beleid van de
regering, goedgekeurd door de meerderheid van de parlementsleden, in onmenselijke
omstandigheden als illegalen moeten verder leven.

Zowat 250 mensen zonder papieren, onder wie vele vrouwen, zijn nu reeds 8 dagen in
hongerstaking. Het zijn mensen van meer dan twintig verschillende nationaliteiten. Ze eisen
hun regularisatie en willen dat er een einde komt aan de arrestaties en uitwijzingen van sans-
papiers.

Wij steunen hen en zullen hen aanmoedigen om vol te houden aangezien alle andere middelen
blijkbaar niet helpen.

We staan natuurlijk niet alleen met onze steun en onze kritiek. Vluchtelingenwerk en het
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F.A.M., de koepel van meer dan honderd organisaties, en vele anderen hebben reeds weken
geleden kritiek geuit op het regeringsbeleid.

Erger nog voor de minister, de regeringspartijen MR en PS vroegen zelfs haar ontslag na de
dood van de Kameroense asielzoeker.

We denken dat we een oplossing kunnen voorstellen: Laat de mensen zonder papieren vrij
met een verblijfs- en arbeidsvergunning en sluit de politici op in de gesloten centra. (
maximum 18 maanden zoals Europa voorstelt voor de vluchtelingen)

Dit heeft een dubbel positief effect: enerzijds kunnen de politici dan rustig, zo lang ze willen,
verder discussi ren over onbenulligheden zonder dat ze het land en haar bewoners nog verder
schade berokkenen en anderzijds kunnen de mensen zonder papieren eindelijk aan de slag om
een normaal leven te gaan leiden.

Tot slot blijven we overtuigd dat het afsluiten van de grenzen en het willekeurig gevangen
zetten en uitwijzen van asielzoekers, geen oplossing kan en zal bieden aan het
vluchtelingenprobleem.

Alleen het toepassen van het recht op migratie, het afschaffen van de gesloten centra en de
regularisatie van de mensen zonder papieren is een duurzame, rechtvaardige en menselijke
oplossing.

Het kan als de politieke wil aanwezig is. Als het niet gebeurt en de politici integendeel
vluchtelingen blijven gevangen zetten en ze blijven uitwijzen, dan is dit volgens ons een
misdaad en zal de toestand van de mensen zonder papieren verder verzieken en op een dag
ontploffen.

We blijven nochtans hoopvol dat onze gerechtvaardigde eisen ooit worden gerealiseerd, en er
ook dringend een oplossing komt voor de hongerstakers in Brussel.

Pol Van Camp
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