Ecologisch bewustzijn (30.9.08)

Vzw Motief en Terra Reversa organiseren een vormingsreeks over deze levensbeschouwelijke
uitdaging, met de steun van de Universitaire Parochie Leuven.

Ecologie is een modewoord. Het thema is niet meer weg te denken uit kranten en

nieuwsberichten en iedereen heeft er wel iets over te zeggen. Maar waar gaat het nu werkelijk om?
Moeten we ons echt zorgen maken? Wie is er verantwoordelijk voor de crisis? En welke
oplossingen zijn er?

De bedoeling is om in een reeks van drie avonden een beeld te scheppen van de huidige ecologische
toestand van onze aarde. Wie weet vinden we zelfs het antwoord op bovenstaande vragen.

8 oktober 2008

Ecologische economie: een alternatief

Het loopt mis met onze planeet aarde en zijn bewoners. Het kan zo niet verder, zowel om
ecologische redenen

als omwille van de rechtvaardigheid. De spreker stelt een duurzaam economisch model voor als
alternatief.

Spreker: Ward Bosmans

22 oktober 2008

Ethische perspectieven

Wie moet verantwoordelijkheid opnemen in deze crisis? Wat is de positie van de mens in het geheel
van aardse

levensgemeenschap? De spreekster verkent enkele ethische principes die kunnen dienen als basis
voor meer

duurzame globale verhoudingen.

Spreekster: Alma De Walsche

5 november 2008

Visie van een theolooog

Wat is de rol van religie en levensbeschouwing in deze context? Welke initiatieven bestaan er al? En
welke wegen liggen open om gevolgd te worden? Prof. Dr. Jacques Haers van de KULeuven ziet de
actuele milieucrisis

als een uitdaging voor de theologie.

Spreker: Prof. dr. Jacques Haers

Waar?
UP Leuven, Tiensestraat 124, 3000 Leuven

Wanneer?
3 woensdagavonden van 19.30 tot 22.00 u: 8 oktober, 22 oktober, 5 november 2008

Inschrijven?
www.motief.org of info.motief(@skynet.be of 02/216.94.83

Deelnameprijs?
1 22 voor de hele reeks / [ 8 per avond
je inschrijving is geldig na storting op het rekeningnummer 001-2698909-57



