
Dolle Mol (7.10.08)

Rabbi en mollah en paap zitten, ieder met de schrijfstift in de hand, met zorgelijke gezichten voor 
een leeg vel papier. �Niet zo makkelijk�, zegt de tulbanddrager, �een tekening maken om 
athe�sten voor spot te zetten�, en de priester vult de zin aan: ��zonder ze te kwetsen�. (figuur 
1)

Het is tekenaar Willem gelukt. De �linkse atheist en overtuigde anti-racist� Roger Liekens 
(lezersbrief 29.9.08) hoeft zich evenmin als de drie reactionaire gelovigen aan de tekening te storen. 
Omdat Roger tegen geloof is, kan hij zich niet voorstellen dat er gelovigen zijn, die ook athe�sme 
een geloof noemen, een onwankelbare overtuiging van eigen gelijk en andermans ongelijk. Zoals 
een gelovige jood eens zachtjes mompelde: �natuurlijk bestaat God niet, � voor degenen die niet 
in hem geloven�.

En Willem? Die praat niet, die tekent alleen, al spreken zijn personages soms. Al wat we zeker 
kunnen weten over Willem is dat hij een overtuigd en militant anti-fascist is. Ga maar kijken in 
Brussel in De Dolle Mol, Spoormakersstraat 52. 

Bij de opening van zijn tentoonstelling heb ik weer genoten van hem en zijn tekeningen. En dacht 
terug aan die andere tekening van hem, uit 1966, waar je de toenmalige Nederlandse koningin 
Juliana met een prijskaaartje in een hoerenvitrine ziet zitten.(figuur 2) Ze had toen net een 
belastingvrije opslag gekregen tot 5,2 miljoen gulden per jaar, te declareren kosten niet 
meegerekend. De kranten schreven dat jaar veel over loonmatiging. De tekening stond bij een 
oproep om in Den Haag massaal de opening van het parlementaire jaar te komen verstoren, met de 
rijtoer van de koningin in de Gouden Koets. Het is een drukke dag geworden voor demonstranten 
en politie. 

Willem kreeg uiteindelijk 200 gulden boete voor zijn tekening en een student die het pamflet 
verspreid had werd veroordeeld tot 30 dagen celstraf. En een journalist, die lifters had meegenomen 
die de pamfletten van de drukkerij in Amsterdam naar het anti-fascistische strijdterrein in Den Haag 
overbrachten, die verloor zijn baan. 

Leve Bernard Willem Holtrop, leve het anti-fascisme. En als het echt moet, leve het athe�sme. 
Alleen fascisten klimmen voor God op de barricade. Gelovigen geloven dat God sterk genoeg is om 
zichzelf te verdedigen, en onkwetsbaar bovendien. 

Tom Bouman 
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