17 oktober: Mad Pride Festival te Brussel (8.10.08)

Dit jaar geen betoging, maar een festival met aandacht voor de duidelijke link tussen armoede en
psychiatrie. Mensen met een psychiatrische problematiek komen immers al te gemakkelijk in de
armoede terecht. Het Mad Pride-festival kadert dit jaar daarom in de Werelddag van verzet tegen
Armoede op 17 oktober, georganiseerd door het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding.

Op 17 oktober 2008 organiseert de vzw UilenSpiegel een Mad Pride Festival in Brussel, met als
doel de psychiatrie uit de taboesfeer te halen. Vorig jaar organiseerde UilenSpiegel een Mad Pride-
betoging op 6 oktober (de eerste in Belgill), die heel wat media-aandacht trok. Mad Pride is een
internationale beweging die een vreedzame revolutie wenst in de psychiatrie en die opkomt voor
mensen die [Janders(] zijn, kwetsbaar, excentriek of ’ziek’ verklaard door het psychiatrisch
apparaat.

Afspraak op het Sint-Katelijneplein in het centrum van Brussel vanaf 10u. Op het programma:
muziek van solidaire artiesten (onder meer Johan Verminnen), theater en infostands.
Armoedeverenigingen zijn er present, ook Prinses Astrid wordt verwacht. Om 13u is er een korte
optocht van het Sint-Katelijneplein naar de Beurs, waar net zoals vorig jaar de fakkel wordt
overgedragen tussen de armoedevereniging [1De Schakel | en UilenSpiegel, een symbolisch gebaar
dat de solidariteit tussen beide bewegingen wil benadrukken. Van 14 tot 18u voorziet UilenSpiegel
2 interactieve lezingen in de St. Katelijnezaal, met mimeacts door het Brussels straatgezelschap
Giebus. Van 18u30 tot 22u sluit de avond in de Beursschouwburg, waar o.a. de Mad Pride-kortfilm
vertoond wordt, de dag af.

Organisatie
UilenSpiegel vzw streeft een kwalitatieve verbeteringen na van de Geestelijke Gezondheidszorg en
van de samenleving in het algemeen, www.uilenspiegel.net

Contact
Rafall Daem (woordvoerder UilenSpiegel vzw ), gsm 0497 57 52 27 & Caro Bridts
(Samenlevingsopbouw Brussel) 0497 171 607



