
De andere kant van Isra l (16.10.08)

Susan Nathan is joods en woont in Isra l. Maar wel in een Arabische stad, Tamra. Ze
publiceerde in 2005 het boek The other side of Israel  (Nederlandse vertaling: De andere
kant van Isra l ). Daarin beschrijft ze haar ervaringen met de Palestijnen en vooral hun
ongelijke behandeling in Isra l...een flagrante discriminatie waarover de meeste Isra li s en
Europeanen bitter weinig weten of willen weten. Op 21 november komt ze haar visie toelichten in
Brussel.

Ze schrijft o.a. Isra l is een racistisch land dat het Zuid-Afrikaanse model van weleer al lang
heeft overschreden wat wreedheden betreft. Het past apartheid toe op de inheemse Palestijnse
bevolking.

Haar lezing wordt ingeleid door Lucas Catherine, auteur en Midden-Oostenspecialist. De
conferentie wordt gegeven in het Engels, met samenvattende vertalingen naar het Nederlands en het
Frans

Wanneer? 

vrijdag 21 november 20u

Waar? 

caf  van de Beurschouwburg A.Ortstraat 20  1000 Brussel 

Organisatie

Brussels Actieplatform Palestina (Vlaams Palestina Komitee, Codip, Masereelfonds Brussel, Kif-
Kif, ...) 
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