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10 december 2008: nieuwe actie Stop the Killings!! (20.10.08)

In 2008 wordt de 60e verjaardag van de Verklaring van de Rechten van de Mens gevierd. Reden
om te vieren? Wij zijn niet overtuigd.. Nog steeds worden op de Filippijnen, in Colombia,
Guatemala en elders in de wereld te veel mensen vermoord omdat ze opkomen voor hun rechten
of die van een ander.

Recht op een waardig inkomen, op gezondheid, op een dak boven het hoofd, ... Journalisten,
syndicalisten, arbeiders, boeren, mensenrechtenactivisten, advocaten, jongeren en vele andere die
voor deze basisrechten opkomen worden het slachtoffer van staatsrepressie omdat ze durven ingaan
tegen het corrupte systeem waarin ze leven. De moorden gaan door, in een systeem van
straffeloosheid.

Met het platform Stop the Killings blijven we het belangrijk vinden de campagne tegen deze
moorden voort te zetten! De campagne kadert dit jaar binnen de internationale campagne Decent
Work, Decent Life (Waardig Werk), waarin vooral het recht op een waardig inkomen, job en het
recht op vereniging centraal staat.

We roepen iedereen op om op 10 december , de internationale dag van de mensenrechten, om 18u30
samen te komen aan het Muntplein in Brussel om deze moorden af te keuren! Vandaar houden we
een ingetogen fakkelwake naar het Internationaal VVakverbond waar we een kunstwerk zullen
inhuldigen van Stop the Killings voor alle slachtoffers. We verdelen dit jaar (hamaak) kogels, die
jullie moeten meebrengen op 10 december, en die verwerkt zullen worden in het kunstwerk dat
tentoongesteld zal worden in het Internationaal Vakverbond, waar dagelijks syndicalisten uit het
Zuiden passeren.

De kogels zijn te verkrijgen op info@stopthekillings.be

We hopen iedereen te zien op woensdag 10 december! Zeg het voort! In bijlage de affiche.
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