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Dit jaar viert Attac zijn tienjarig bestaan (30.11.08)

"Ontwapen de markten!"". Toen Attac in 1998 werd opgericht, werd deze slogan geformuleerd
tegen de achtergrond van de financi le ineenstorting in Oost-Azi . Ondertussen, waren wij
getuige van andere crisissen teweeggebracht door financi le markten in Rusland, Brazili ,
Turkije, Argentini en de uitbarsting in 2001 van de zeepbel van de "*Nieuwe Economie™.
Vandaag wordt er hard gewerkt aan oplossingen voor de crisis van vandaag,2008. Aldus een
bericht van Attac Vlaanderen dat wij integraal overnemen.

ledere dag is er wel een nieuw plan maar wat vandaag nieuws is, is morgen al oud nieuws. Wat
vandaag spectaculair is, is morgen achterhaald. Wat vandaag zou moeten werken wordt morgen
afgedaan als teleurstellend. Moeten we misschien wachten op wonderdokter Obama? Hoeveel keer
nog slapen voor de Kerstman komt?

Wellicht is de grootste les die we uit die eerste tien jaar van Attac kunnen trekken, dat onze argwaan
tegenover de neoliberale globalisering terecht was. De deregulering van de financi le markten
heeft duidelijk geleid tot sociale en ecologische catastrofes en een democratisch deficit. Onze
tegenstanders hebben de voorbije tien jaar over het algemeen alles ontkend. Zij weigerden de
duidelijke crises te zien en nog veel minder ze af te wenden, en wanneer dat mogelijk was hebben
ze er zelfs voordeel uit gehaald. Wij zagen de crises aankomen en stelden mogelijkheden voor om
ze te vermijden.

Vandaag wordt er hard gewerkt aan oplossingen ervoor. Maar wat vandaag nieuws is is morgen
al oud nieuws. Wat vandaag spectaculair is, is morgen achterhaald. Wat vandaag zou moeten
werken wordt morgen afgedaan als teleurstellend. Moeten we misschien wachten op wonderdokter
Obama?
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