
"Sans papiers" in garage VUB uit wanhoop in hongerstaking (19.2.09)

Door hun laksheid en niet nageleefde beloftes zijn regering en politieke partijen hiervoor
verantwoordelijk. Aldus het persbericht van “Recht op Migratie” dat wij integraal publiceren. 

Enkele maanden geleden bezetten een zevenhonderdtal "sans papiers" een gebouw van Electrabe in
Elsene. Zij werden er door de politie uitgezet. Nadien vonden deze mensen zonder opvang een
onderkomen in de sporthal van de ULB en in een garage op de VUB in Brussel. Sinds een week zijn
er ook een honderdtal in Louvain la Neuve. Af en toe kwamen ze nog in het nieuws met een
betoging maar verder was niemand in hen geïnteresseerd. Ook de media wordt er niet ingegaan op
de diepere oorzaken van de sans papiers in Belgie.

De bezetters zijn sans papiers, vluchtelingen, van alle nationaliteiten en uit gans het land. De
problematiek is genoeg gekend, ook door de politici. De vluchtelingen moeten in ellendige
omstandigheden overleven in de illegaliteit omdat de regering haar werk niet doet. Goed bestuur is
wat anders...
Sinds een jaar heeft de regering niets anders gedaan dan dingen beloofd. De deadlines beginnen
zich op te stapelen: op 18 maart 2008 was er een regeerakkoord, verleden jaar in mei zou er een
omzendbrief zijn beloofde minister Annemie Turtelboom, nadien zou het voor de grote vakantie in
2008 zijn, dan tegen oktoberverklaring in het parlement, dan viel de regering en was alle hoop op
Van Rompuy gericht. De 13e februari 2009 werd er een antwoord van het kabinet van Turtelboom
verwacht enz.. enz...

Nu staan de verkiezingen voor de deur en zal geen enkele politieke partij het willen opnemen voor
de vluchtelingen. Begrijpt men dan niet dat niet alleen de Belgische burger maar vooral de mensen
zonder papieren wanhopig worden? Je zou voor minder je geduld verliezen.

Het niet verhoopte maar wel te voorziene is nu gebeurd. Sinds een paar dagen zijn de "sans papiers"
van de garage in de VUB in hongerstaking gegaan. Ze hebben zowat unaniem besloten hun eigen
lichaam als ultieme wapen in de strijd te gooien. Dit is geen georchestreerde of geveinsde
hongerstaking, het is zoals altijd, een laatste wanhoopskreet van mensen in nood naar wie niet
wordt geluisterd.

Na al die jaren is er opnieuw een groep van mensen die alle hoop en alle geloof in de politici
definitief hebben verloren. Deze wanhoopskreet zou wel eens het begin kunnen zijn van een nieuwe
reeks hongerstakingen. Het zou ons niet verbazen dat ook de mensen uit de andere bezettingen aan
de ULB en de UCL volgen. Ook nieuwe bezettingen en hongerstakingen zijn niet uitgesloten.
Niemand is gelukkig met deze actie maar de sans papiers worden hier opnieuw toe gedwongen. Het
zijn de sans papiers die strijden. Het zijn de sans papiers die kiezen. En het zijn de sans papiers die
(zullen) lijden. Men kan ze opnieuw laten creperen...

Al wat wij kunnen doen, ongeacht onze persoonlijke reserves, is zorgen dat we deze mensen
steunen, hun wanhoopskreet publiek maken om zo de publieke opinie in te lichten over de
onbegrijpelijke laksheid van de regering en politieke partijen. Die laatsten zullen weer schreeuwen
dat dit chantage is, dat ze met hongerstakers en hun begeleiders niet willen praten enz... Hopelijk
doorzien de media en de man in de straat deze huichelarij van de politici.
De regeringen, huidige en voorgaande, zijn sinds juni 2007 aan de macht en hadden allerlei zaken
beloofd. Sinds 18 maart 2008 is er een regeerakkoord over asiel en migratie en nog steeds
discussieert men rustig voort en komt men tot geen uitvoering van hun akkoord. Men speelt liever
politieke spelletjes op de rug van de vluchtelingen. Schandalig!
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We hopen dat de eerste minister even krachtdadig en snel optreed voor het belang van de zwaksten
in onze samenleving als voor de banken en het groot kapitaal. Een algemene regularisatie van alle
mensen zonder papieren, te beginnen met de uitvoering van het regeerakkoord is onmiddellijk
nodig. De vluchtelingen verdienen dat. Vele Belgen, verenigingen, studentencomités, van de ULB
en het Rits vragen al maanden een oplossing. Hopelijk gaan de ogen van de politici opnieuw open
en kunnen we ook rekenen op de steun van vakbonden en andere groepen uit het middenveld.

Volg het nieuws op de website van “Recht op Migratie” (zie link hieronder)

Pol Van Camp
woordvoerder Recht op Migratie 
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