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De Vlaamse Vredesweek is een uniek samenwerkingsverband in Vlaanderen met een
uitzonderlijk palmares door een brede maatschappelijke ondersteuning en concrete politieke
eisen. Van vrijdag 25 september tot en met zondag 4 oktober 2009 vindt een nieuwe Vredesweek
plaats. Vanuit sensibiliserende activiteiten, educatiematerialen en lobbywerk, wil de vredesweek
dit jaar oproepen tot een klimaat van vrede. Onze huidige levensstijl en de hedendaagse manier
van omgaan met onze planeet zorgen immers onmiskenbaar voor een klimaat van conflict. De
klimaatverandering is nu eenmaal een feit en we het niet te ontkennen dat dit nu reeds bestaande
wrijvingen aanwakkert, conflicten verscherpt en nieuwe spanningen in het leven roept.

De opwarming van de aarde zal zich versneld doorzetten en kan uiteindelijk een kritieke grens
overschrijden met onomkeerbare effecten en onaanvaardbare risico’s. Experts voorspellen dat bij
een gemiddelde opwarming van 2°C honderden miljoenen mensen dakloos zullen worden door
overstromingen en miljarden mensen een tekort aan water zullen hebben door extreme droogtes. De
strijd om materiële basisbehoeften zal blijvend toenemen en de vluchtelingenstromen zullen nog
vergroten. Tegen 2050 verwacht men zo’n 150 miljoen klimaatvluchtelingen – waarvan het
merendeel vrouwen en kinderen zullen zijn.

Dit alles zal onvermijdelijk gepaard gaan met conflicten. Gemeenschappen komen niet alleen met
andere gemeenschappen in conflict, maar scheuren en barsten ook intern. Daar waar reeds
wrijvingen en conflicten aanwezig zijn, worden ze versterkt. Waar de vrede een fragiel bestaan
leidde, gaan onderhuidse spanningen in geweld ontvlammen.

Zo komen vele gemeenschappen in een vicieuze cirkel terecht. Conflict en geweld vergroten
immers de kwetsbaarheid van de bevolking en zorgen er voor dat de gemeenschappen nog minder
in staat zijn om op een goede manier met de gevolgen van de klimaatverandering om te gaan.

In de dreiging van de ramp die de klimaatsverandering met zich meebrengt zit ook een
ongelooflijke kans verscholen: het biedt een ongekende opportuniteit voor vredesopbouw. De hele
wereld staat meer dan ooit voor de historische noodzakelijkheid zich te verenigen in een
gezamenlijke inspanning om het dit probleem aan te pakken.

De conflicten die onvermijdelijk gepaard gaan met het klimaatsprobleem dwingen ons zowel lokaal,
nationaal als internationaal tot hernieuwde solidariteit. Vanuit verschillende perspectieven zoals
duurzaamheid, ecologie, armoedebestrijding, gender en vrede zijn we meer dan ooit verplicht
samen naar oplossingen te zoeken, onze uitstoot te verminderen en waar nodig hulp te bieden zodat
bedreigde bevolkingsgroepen zich tijdig weerbaar kunnen maken tegen de gevolgen van de
klimaatsopwarming.

De nood om te werken aan een Klimaat van Vrede is dan ook groot en de Vaamse Vredesweek wil
niet bij de pakken blijven zitten. De Vlaamse Vredesweek wil dit thema aankaarten, uitdiepen en tot
actie oproepen. Zoals elk jaar gebeurt dit door allerhande acties te ondernemen, colloquia te
organiseren, vredeswakes te houden, politici te interpelleren, educatiemateriaal te verspreiden,
lezingen te brengen, vredesinitiatieven op te starten, . 

De rode draad doorheen dit alles is dit jaar de Post Kyoto Duif die alle Vlaamse provincies zal
doorkruisen, die brieven en brochures rond het thema zal uitdelen aan en die steun zal bieden aan
ecologische vredesinitatieven die nu reeds. Alle organisaties, scholen of gemeentes die de Post
Kyoto Duif willen uitnodigen of een eind met hem mee willen fietsen, kunnen hem contacteren via
het vredesweek secretariaat. 
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Wat is de Vlaamse Vredesweek?

De Vlaamse Vredesweek is een uniek samenwerkingsverband in Vlaanderen met een uitzonderlijk
palmares door een brede maatschappelijke ondersteuning en concrete politieke eisen. De partners
zijn: Pax Christi Vlaanderen, Vrede vzw, Jeugd en Vrede, Ijzerbedevaartcomité, het Vredescentrum
van de Provincie en de stad Antwerpen en de Nederlandstalige Vrouwenraad. Dit jaar zijn
PROTOS, VODO en Terra Reversa thematische partners die de vredesweek vanuit hun expertise
ondersteunen. 

Een brede groep van onderwijs-, jeugd- en volwassenenorganisaties nemen deel aan de activiteiten
van de vredesweek of gebruiken het aangeboden materiaal.

De vredesweek stond eerder al aan de basis van de realisatie van de Belgische wet tegen
landmijnen, de oprichting van een Vlaams Vredesinstituut, de aanplanting van vredesbossen o.a. in
Vilvoorde en Sint-Truiden, en nog veel meer.

Verdere informatie
Meer uitleg, een kalender van de activiteiten, de visietekst, een vredeswinkel en nog veel meer kan
je vinden op: www.vredesweek.be 
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