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Kopstukken Filosofie (19.10.09)

Deze maand organiseert IMAVO nog een reeks lezingen over filosofische kopstukken: Socrates
(Antwerpen, maandag 26), Boéthius van Rome (Antwerpen, woensdag 28), Machiavelli (Brugge,
dinsdag 27), Giovanni Pico della Mirandola (Gent, donderdag 29) en Kierkegaard (Knokke,
donderdag 29).

In de maand oktober 2009 vinden volgende lezingen plaats in de reeks

* In Antwerpen 1: Elcker-l1k:

Socrates (469-399 v. Chr.)

Socrates is volgens Hegel de meest belangrijke figuur in de geschiedenis van de wijsbegeerte. Hij is
de ‘peetvader’ van de Westerse filosofie, en het prototype van de filosoof. Hij heeft echter zelf niets
neergeschreven. We kennen hem slechts via zijn tijdgenoten zoals Plato en Xenophon, die vol
bewondering voor hem waren, of Aristophanes die in zijn komedies de draak met hem stak. Kan
Socrates’ filosofische levenskunst nog een ideaal voor ons zijn? Waarom werd hij door zijn
Atheense stadsgenoten ter dood gebracht? Vloeit Socrates’ veroordeling tot de dood niet voort uit
zijn filosofische bezigheid? Was zijn denken niet levensgevaarlijk?

Inleider: Guy Quintelier

Datum: maandag 26 oktober 2009 van 19u30 tot 22u

Plaats: Elcker-1k Centrum, Breughelstraat 31-33 te 2018 Antwerpen.

Inschrijvingen: Dit kan telefonisch gebeuren op het nummer 03/218.65.60 (Elcker-1k) of via de
website www.elcker-ik.be

* In Antwerpen 2: 't Werkhuys:

Boéthius van Rome (Rome ca. 480 — Pavia 526)

Anicius Manlius Torquatus Severinus Boéthius wordt beschouwd als de laatste vertegenwoordiger
van de antieke wijsbegeerte. Hij schreef, naast invloedrijke commentaren op de logische werken
van Aristoteles, theologishe traktaten, onder andere over de heilige drieéenheid. Boéthius was
magister officiorum (eerste minister) van koning Theodorik de Grote. Op een valse beschuldiging
van hoogverraad werd Boéthius in 523 gevangengezet en in 526 terechtgesteld.

In gevangenschap schrijft hij zijn meest bekende boek heeft de veelzeggende titel De consolatione
philosophiae (De vertroosting van de wijsbegeerte). Dit werk is te beschouwen als een *lof van de
wijsbegeerte’ die de menselijke geest tot gids is op zijn levensweg en hem troost biedt in donkere
dagen.

Inleider: Peter van Veldhuijsen

Datum: woensdag 28 oktober 2009 vanaf 19u30

Plaats: 't Werkhuys, Zegelstraat 13 te 2140 Borgerhout.

Inschrijvingen: Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Hiervoor neemt u contact op met VormingPlus
op het nummer 03 230 03 33 of via mail info@vormingplusantwerpen.be.

* In Brugge:

Niccolo Machiavelli (Firenze 1469-1527)

Na zijn verbanning uit Firenze door de Medici in 1512 schreef Machiavelli zijn berucht geworden Il
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Principe (De heerser; 1513) en zijn Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Gesprekken over de
eerste tien boeken van Titus Livius; 1513-1519). Beide boeken handelen over de vraag naar de
oorzaken van verval en opkomst van staten, en over de wijze waarop staatslieden staten in stand
kunnen houden. Daarbij abstraheert Machiavelli de politiek van ethische overwegingen: politiek is
doel op zichzelf en gaat over het behoud en de vergroting van macht, met het succes daarin als
enige maatstaf. Naast politieke werken schreef Machiavelli ook historiografische werken, bellettrie,
komedies een handboek over krijgskunde en een ‘sociologische’ verhandeling over taal.

Inleider: Sonja Lavaert

Datum: dinsdag 27 oktober 2009 vanaf 19u30.

Plaats: Vormingplus Brugge, Baliestraat 58 te 8000 Brugge

Inschrijvingen: Dit kan telefonisch gebeuren op het nr 050/33.01.12 of via e-mail:
regio.brugge@vormingplus.be

* In Gent:
Giovanni Pico della Mirandola (Mirandola 1463 — Firenze 1494)

Deze Italiaanse renaissancehumanist schreef in 1486 zijn 900 Conclusiones (900 stellingen, 1486)
en de daarop inleidende Oratio de dignitate hominis (Rede over de menselijke waardigheid). Deze
werden prompt door de paus veroordeeld en Pico vluchtte naar Frankrijk, maar werd op pauselijk
bevel gearresteerd en teruggehaald. In zijn filosofie trachtte Pico verschillende wijsheidsteksten te
combineren: de bijbel, de kabbala, Arabische filosofie, Pythagoras, Plato en Aristoteles, ... In de
kosmos had de mens volgens Pico een specifieke plaats die wel nog te veroveren was. Pico verzette
zich uitdrukkelijk tegen de astrologie, omdat deze de mens, een geestelijk wezen, afhankelijk maakt
van lichamelijke sterren: de mens heeft zijn lot in eigen handen.

Inleider: Peter van Veldhuijsen

Datum: donderdag 29 oktober 2009 vanaf 19u30

Plaats: Masereelhuis, Filips van Arteveldestraat 35 te 9000 Gent

Inschrijvingen: Dit kan telefonisch gebeuren op het nr 09/224.22.65 (Mormingplus Gent-Eeklo) of
via e-mail: info.gent.eeklo@vormingplus.be

* In Knokke:
* S6ren KIERKEGAARD

Kierkegaard (1813-1855) is de eerste ‘constructieve en radicale’ nihilist van Europa. Zijn religieus-
(patho)logische levensfilosofie betekent een keerpunt in de westerse filosofiegeschiedenis. Niet een
wereldvreemd “denken’ of de waarheid van het “zijn’, maar de authentiek existerende mens als
‘déze enkeling’ is voortaan het uitgangspunt van filosoferen.

Kierkegaards existentieel “protest tegen de catastrofale werkelijkheid’ (0.a. de massificatie van onze
samenleving) was de belangrijkste inspiratiebron van het 20ste-eeuwse existentialisme.

Filosofie wordt bij Kierkegaard, evenals bij zijn tijdgenoot Feuerbach, een concrete antropologie,
waarvan de basiscategorieén rechtstreeks vooruitlopen op bijvoorbeeld Heideggers ‘existentiaal-
analytiek’ in Sein und Zeit (zijn zogenaamde hermeneutiek van de factische levenservaring) en
Sartres filosofie van de vrijheid.

Inleider: Kris Witzoreck
Datum: donderdagvoormiddag 29 oktober 2009 vanaf 9u30 tot 12u
Plaats: CC De Scharpoord, Meerlaan 32 te 8300 Knokke-Heist
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Inschrijvingen: Dit kan telefonisch gebeuren op nr. 050/630 430 of via e-mail:
cc.ticket@knokke-heist.be



