
Hoe was Kopenhagen? (22.12.09)

Hoe was Kopenhagen? Eigenlijk één schreeuw voor sociale rechtvaardigheid. 
De duizenden betogers op straat onder het ordewoord “Eerst de planeet en eerst de mensen”. En
ook “Er is geen planeet B”. De sprekers van de eilandenstaten op de officiële conferentie: “Help,
ons land verzuipt!” Ook de mensen van Afrika en Azië: “Help, ons land verdroogt!” De
vakbonden, verenigd in het Internationaal Vakverbond: “Wij willen een rechtvaardige transitie”
“Wij willen voor iedereen een rechtvaardig loon en een waardig werk”

De ontelbare actievoerders uit heel de wereld op de alternatieve top: “Stop met die valse
oplossingen, die ons wegjagen van onze grond en ons het leven onmogelijk maken. Stop met jullie
emissiereductie op ons af te wentelen, doe het in jullie industriële landen zelf!” Hou op met die
industriële plantages in naam van herbebossing, hou op met die genetisch gemodificeerde zaden en
massa’s pesticiden in naam van voedselvoorziening!” “Eerbiedig de lokale inheemse
gemeenschappen!”
De vele studiediensten die allerlei doenbare alternatieven aanbieden voor energieproductie: “Maar
dan moet er wel vrede in de wereld zijn om dat te kunnen doen!” En “Waar halen we het geld
vandaan?”
De landbouwactiegroepen voor ecologische teelt die het goede voorbeeld geven met vegetarische
actiekeukens gratis of aan een spotprijsje.

De Belgische trein van Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid bracht meer dan 800 betogers naar
Denemarken: “Indrukwekkend”,zeiden de Denen, “Jullie offeren vrije dagen op en betalen een
smak geld om hier te komen betogen. Proficiat!”

En werd die schreeuw voor sociale rechtvaardigheid dan gehoord? Het antwoord dat we kregen was
“Politie!”, “Honden en matrakken en traangas” Kunnen we uit deze hoek van deze westerse
bewindvoerders een oplossing voor het klimaat verwachten? Ik denk het niet. Chavez van
Venezuela en Evo Morales van Bolivië zeiden het scherp: “Als het klimaat een bankinstelling was
geweest, dan was het reeds gered geweest!”

Was het dan de moeite om naar Kopenhagen te gaan? Ik denk het wel. Omwille van de vele
uitwisselingen. Omwille van het ontstaan van een wereldwijde beweging met vele componenten:
“Verander het systeem, niet het klimaat” 
Laten we de beweging voor Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid verder opbouwen, zodat we sterk
staan voor de herkansing in Mexico eind volgend jaar.

De officiële conferentie bracht enkel een verklaring op zonder bindende cijfers. 
De alternatieve top bracht wel nuttige manifesten op, lees:
“A People’s Declaration from Klimaforum09 “System change-not climate change”
http://www.klimaforum09.dk/IMG/pdf/A_People_s_Declaration_from_Klimaforum09_-
_ultimate_version.pdf
“People’s Protocol on Climate Change”, ontstaan in de Aziatische landen
http://peoplesclimatemovement.net/peoples-protocol
“De vakbonden en de klimaatverandering: gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit in de strijd
tegen klimaatverandering” 
http://climate.ituc-csi.org/IMG/pdf/COP15_TUstatement_Final_FR.pdf

Voor onze actie ware het nuttig te beschikken over Nederlandse versies van deze teksten. Wie zich
geroepen voelt, kan dit aan onze redactie melden. 

Wiebe Eekman
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