Lezen in de Lente brengt Zuurstof (5.3.10)

Voor de achtste keer op rij organiseert vzw ’t Uilekot “Lezen in de Lente”. Voor de derde keer met
een thema: zuurstof! Na deze bar koude winter breekt de lente aan. Je zou bijna gaan geloven
dat die opwarming, waar men het over heeft, maar prut is! Een paar graden méér had wel
geestig geweest deze winter. Aldus een aankondiging van het Uilekot.

Vorig jaar hadden we Pelenise (Fiji) en Luciano (Brasil) op bezoek. Die hadden het niet over een
paar graden méér of minder. Ze spraken over een eiland dat aan het verzuipen is , over de bewoners
aan de oevers van de amazone, die met duizenden op hun dak wonen in de winter, omdat het
waterpeil tien meter gestegen is. Als eerbetoon aan deze mensen kozen we zuurstof als thema voor
deze Lezen in de Lente. Zuurstof in de lucht, in de kunst, in een maatschappij. Zuurstof als
ademruimte. Lezen in de lente tekent daarmee voor een positief engagement en tegen verzuring.

Gedurende de maand april brengen we méér dan vijftig auteurs en muzikanten naar Z.O.-
Vlaanderen, tijdens méér dan twintig activiteiten in zeven gemeenten. Voor mensen die van buiten
de republiek komen zijn er drie b&b’s die staan te springen om ze te ontvangen. Op 1 mei sluiten
we af met een ‘Feest van het Boek’, een cocktail met een tweedehands boekenverkoop,
auteurslezingen, vertelwandelingen en een concert van Derek.

Méér info: http://www.lezenindelente.be
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