
Actie “ Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid” (14.3.10)

Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid (KSR) doet een oproep naar alle personen, verenigingen en
organisaties, die overtuigd zijn van de dringendheid van de klimaatproblematiek, om samen met
ons een massabijeenkomst te organiseren voor de Ambassade van Bolivië ter ondersteuning van
de “Klimaattop der Volkeren*” (in goede verstandhouding met de ambassade), zaterdag 24 april
om 14 uur. Aldus een mededeling van KSR.

U vindt hierbij gevoegd het politiek platform, waarrond wij de mobilisatie willen opbouwen. Dat
herneemt in essentie de elementen van het Platform van Klimaforum09.
Wij willen er een feestelijke bijeenkomst van maken. We zakken daarna in stoet af naar een zaal in
Elsene, om de dag te eindigen, niet enkele met spreekbeurten, maar ook met een Pachamama
(Moeder Aarde) feest, tezamen georganiseerd met onze Latijns-Amerikaanse vrienden. 
We willen ons richten naar een breed publiek, meer dan de mensen die reeds gesensibiliseerd zijn.
De dag van 24/4 geeft die mogelijkheid: een dag van betoging en ondersteuning, tegelijk bewust en
feestelijk. We hopen dat elke organisatie zal mobiliseren volgens haar mogelijkheid. 
Na de erg goede ervaring met onze Trein naar Kopenhagen en de betoging van 11 december
jongstleden, betrachten wij dit netwerk uit te breiden, dat ons verenigt in de strijd tegen die
ongerijmdheden die het klimaat vernietigen en de sociale rechtvaardigheid hypothekeren. 
Bent U geïnteresseerd om deze bijeenkomst te ondersteunen en de oproep te onderschrijven,
telefoneer dan naar:
Wiebe Eekman (0477/89.21.89) 
Jean-François Pontégnie (0476/03.65.45) of 
Sandra Invernizzi (0494/30.68.35) of
Of antwoord per mail
Met vriendelijke groeten,
Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid
Links
*Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra 
 


