
Ijslandse vulkaan, Griekse tsunami, Portugese aardbeving: who’s
next? (1.5.10)
 
Na Ijsland en Griekenland zien Portugal en Spanje hun notering verlaagd door de financiële
agentschappen, waardoor hen moeilijke tijden te wachten staan. Als wij er de meeste
commentaren op nalezen, lijken de ‘machten’ die tegen die landen aan het speculeren zijn op de
overmacht van een natuurgeweld. Aldus een persbericht van ATTAC Vlaanderen.

Niets zou zich kunnen verzetten tegen de acties van de traders en de speculatiefondsen, alsof het
hier ging om natuurrampen of om vertoornde goden. Er zou geen andere uitweg zijn dan te
proberen hun onrust te temperen door drastisch te kappen in de overheidsuitgaven, de sociale
budgetten en de lonen en wedden. Draconische bezuinigingen worden aangekondigd om onder de
hoede van het IMF “het vertrouwen van de financiële markten te herstellen”. Frankrijk zelf
hervormt de pensioenen, allicht hopend op die manier het Griekse lot te ontlopen, een liberale
hervorming waarover sommige partijen ook bij ons luidop dromen na de komende verkiezingen. 

Ondanks de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen blijft de speculatie tegenover de mediterrane
staten toenemen. Maar zoals het er gewoonlijk aan toe gaat met het IMF zal de aangekondigde
bezuiniging de schade nog verergeren: werkloosheid, onzekerheid, verarming en nog meer sociale
ongelijkheid. Door in een neerwaartse spiraal weg te zakken zullen de Zuid-Europese landen de rest
van Europa meesleuren. Zij riskeren verplicht te worden de eurozone te verlaten en weerom een
nationale munt te creëren, gedevalueerd tegenover de euro. Zij zullen hun overheidsschuld moeten
opzeggen omdat zij die niet meer kunnen betalen. De een na de andere zullen als domino’s vallen en
ook wij zullen met moeite aan deze financiële stormen ontsnappen. 

Het risico van een ineenstorting van de euro, dus van de Europese Unie, in de komende jaren (of
zelfs maanden) wordt echt mogelijk. Op die manier verrijken zich speculanten tijdens crisissen.
Maar eigenlijk is daar geen enkel onvermijdelijk natuurfenomeen aan het werk. Hier wordt wel de
prijs betaald voor het afgeven van overheidsmacht aan de macht van de financiële industrie. 
Dit afstand doen van macht is niet onafwendbaar. 

Het is ongehoord speculatieve fondsen en banken toe te laten de markten van afgeleide producten
(de fameuze Credit default swaps (CDS)) te manipuleren om paniek te creëren. Men moet stoppen
zijn toevlucht te nemen tot de crisisverwekkende financiële markten om de overheidstekorten te
financieren: heden lenen banken en speculatieve fondsen aan de overheden tegen woekerrenten geld
dat zij zelf zeer voordelig ontleenden! (1% interest te betalen door de banken die zich
herfinancieren bij de Europese Centrale Bank) 
Men moet de economische politiek van bovenuit doen overeenstemmen en niet van onderuit laten
bepalen: minstens evenzeer als het gebrek aan competitiviteit van Griekenland of Spanje ligt de
sociale en salariale dumping in Duitsland aan de basis van de onevenwichten in Europa. 

Een Europese belastingsregeling op kapitaal zou het mogelijk maken eindelijk een echt Europees
budget te creëren en solidaire samenwerking te versterken.
Men moet op korte termijn twee dringende maatregelen treffen om de lavastroom van de speculatie
terug te doen keren naar de krater en om een economische, sociale en politieke ramp af te wenden:
- de financiële markten ontwapenen door een verbod voor speculanten om verzekeringsobligaties
(‘naakte CDS’) aan te kopen indien zij geen houder zijn van obligaties van betreffende landen, en
door het invoeren van een belasting op financiële transacties om speculeren op korte termijn tegen
te gaan.
 - de financiële markten uitschakelen: De Europese Centrale Bank moet rechtstreeks (of via
commerciële banken) de staatsobligaties verwerven die uitgegeven worden door de landen van de
eurozone, wat de intrestlast van de schulden drastisch zal verminderen.



 
Met de steun en samenwerking van vakbonden en sociale bewegingen van gans Europa is het nu
meer dan ooit de tijd om een Europese constructie op te leggen die de belangen van de bevolkingen
vrijwaart, niet die van de financiële markten. 

In tegenstelling tot een nationalistisch op zichzelf terugplooien zal ATTAC Vlaanderen zich scharen
aan de zijde van hen die op 1 mei in de Europese steden zullen manifesteren en de solidariteit
betuigen met de algemene staking van 5 mei in Griekenland.

Want laten we nu eindelijk duidelijk wezen: de komende verkiezingen gaan niet over
staatshervorming en taalfaciliteiten, maar over de hervorming van de krachtsverhoudingen tussen
arbeid en kapitaal. Bondig uitgedrukt: over wie de financiële en economische crisis zal betalen. De
werkenden en werklozen of de multinationals, banken, speculanten, hoge vermogens en financiële
markten.
De bekommernissen van de politieke klasse over BHV en burka’s zijn façade. 
De komende verkiezingen gaan over de sociale toekomst van onze samenleving. 

 


