ManiFiesta - Feest van de Solidariteit (30.7.10)

Op Zaterdag 25 september organiseren het weekblad Solidair en Geneeskunde voor het Volk een
groot festival en solidariteitsactie in Bredene aan zee. Het programma bevat een hele reeks
concerten, debatten, filmvertoningen, kinderanimatie, wereldkeuken en stands van allerlei
organisaties, waaronder vakbonden, vredesbewegingen ... en ook LEF.

Feest en Solidariteit, dat zijn de kernwoorden van ManiFiesta festival.

Op de tonen van “Geen woorden, maar daden!” wordt op zaterdag 25 september de ganse dag een
uitgebreid programma gepresenteerd voor groot en klein.

Allereerst te vermelden zijn de twee hoogtepunten van ManiFiesta.

Er is het moment ‘S’, een solidariteitsact die met een drievoudige uitdaging op het strand van
Bredene de sfeer voor de rest van de dag zal bepalen. Een tweede hoogtepunt is er tegen het einde
van de namiddag, na de talrijke concerten van artiesten uit het noorden en het zuiden van het land,
wanneer Aleida Guevara, de dochter van Che en onze eregast, de massa toespreekt.

ManiFiesta, dat betekent feest. De boog moet niet altijd gespannen zijn. Overal in Belgi€ zijn dag in
dag uit duizenden mensen in de weer in de strijd voor meer rechtvaardigheid, tegen ontslagen en
sluitingen, voor gratis geneeskunde, voor internationale solidariteit, voor de vrede... ManiFiesta
brengt al deze mensen samen om eens goed te feesten en lekker te eten.

ManiFiesta, dat betekent een boodschap van solidariteit. We willen iedereen samenbrengen voor
een speciale Solidariteits-act. Het strand wordt een filmset. We nemen een videoclip op rond het
thema solidariteit. We sturen de boodschap dat het anders kan de wereld in. Rechtvaardigheid en
gelijke behandeling zijn mogelijk. Ben je hier geboren of kom je uit een ander land, Nederlandstalig
of Franstalig, jong of oud, man of vrouw, arbeider, bediende of werkloze... samen staan we sterk.

ManiFiesta, dat betekent ontmoeting. Hier komen mensen samen voor een luchtige babbel of een
serieuze discussie. Er wordt gelachen en gefeest. Hier bereiden mensen de toekomst voor... Kortom,
hier komt iedereen naartoe die gelooft dat een andere wereld mogelijk is.

Programma

Start om 11 uur met Solidariteitsact.

Concerten met onder meer: Buscemi, Basboot, Andrea Croonenberghs, Fanfoireux & de
Majoretteketet, M. Dupont, Sharko, dj Turbopascals aka Tomas De Soete en Davy De Meyer, dj
Civalizee Foundation, The Night Time Heroes Blues Band, Gene Thomas, Jaune Toujours,. ..

Film: Capitalism: A Love Story, Les Barons, Happy Few

Boekenforum: In samenwerking met uitgeverij epo, boekhandel Groene Waterman en Editions
Aden.

Debatten rond Latijns-Amerika, media, syndicale strijd, stress op het werk, socialisme.

Workshops: met onder meer salsa, zumba, djembe en ecodansen.
En verder nog: kinderparadijs, strandspelen, eet- & infostands en veel veel meer.

Muzikaal programma
Basboot Opzwepende djembegroep die garant staat voor fiesta. Zij zullen ook een aantal workshops



verzorgen.

Andrea Croonenberghs Gekend als vrouwelijke flik en Eén-presentatrice. Maar zij is ook een straffe
zangeres met een relaxende jazzy sound.

Fanfoireux & Majoretteketet Wereldberoemd in Brussel als fanfare die muziek speelt uit alle delen
van de wereld. Voor ManiFiesta krijgen ze steun van de Majoretteketet, dames die de traditie van
majoretten in ere houden.

M. Dupont Moderne Franse chanson op z’n best.

SharkoEngelse poprock uit het Franstalige deel van Belgie.

DJ Turbopascals aka Thomas De Soete en Davy De MeyerNevenproject van bekende Studio
Brussel-stem Tomas De Soete en maat.

Civalizee FoundationReggaecombo uit Antwerpen dat ook buiten onze landsgrenzen een stevige
naam aan het worden is. Sluit het feest af.

The Night Time Heroes Blues BandSwingende blues uit Aalst met als motto “The blues is our
passion...Your good time our goal”’. BuscemiBuscemi is een muzikale kameleon. Voor zij die hem
niet kennen, een aantal kernwoorden: zuiders, groovy, latin, mooie vrouwen en geschifte percussie.
Met zijn eclectische stijl brengt hij zijn publiek zowel in Belgi€ als daarbuiten aan het dansen. Ook
op ManiFiesta zal niemand ongevoelig blijven voor zijn charme!

Gene ThomasGene Thomas is bij velen vooral gekend als die hyperkinetische kerel van X-Session.
In 2003 startte hij een solo-carriére met een overwegend Nederlandstalig repertoire. En met succes!
het levert hem een gouden plaat en de titelsong voor het eerste seizoen van de razend populaire
VTM-reeks Aspe.Al snel blijkt dat Gene een veelzijdige artiest is. Hij zingt ook in het Engels en
zelfs in het Frans, een echte Belg dus! Van vrolijke popdeuntjes tot ingetogen balads, Gene Thomas
zal ons zeker in vervoering brengen op ManiFiesta!

Jaune Toujours Jaune Toujours is Belgische band bij uitstek: een surrealistische mix van genres die
wonderwel samengaan. Optmimistisch, opzwepend, niemand zal hen weerstaan op ManiFiesta!

Praktisch

Wanneer?
Zaterdag 25 september vanaf 11u.

Waar? Centrum Staf Versluys (Bredene aan Zee)
Tickets & praktische info? via onderstaande link
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