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Pensioenstrijd in Frankrijk ...en bij ons (20.10.10)

Sinds maanden voeren de Franse werknemers een verbeten strijd tegen de pensioenplannen van
Sarkozy. Waar gaat het om? En wat betekent dit voor ons?

In onze media stelt men het voor alsof deze strijd gaat tegen het optrekken van de pensioenleeftijd
van 60 tot 62 jaar. Vermits onze pensioenleeftijd op 65 jaar ligt, vragen de meeste mensen bij ons
zich af waarover die (luie?) Fransen zich druk maken.

Wat men er niet bij vertelt is dat de Fransen, om volgens de huidige regeling van een volledig
wettelijk pensioen te genieten, al tot 65 moeten werken en dat met de plannen van Sarkozy
opgetrokken wordt tot 67 jaar.

Meer dan een Frans probleem

De plannen van Sarkozy passen in een algemene strategie van de Europese werkgevers en leidende
politieke kringen. In Duitsland en Nederland is de wettelijke pensioenleeftijd al opgetrokken tot 67
jaar. De Britse regering bereidt dit ook voor.

Ook bij ons stellen de meeste politieke partijen dat wij met zijn allen langer moeten werken om de
sociale zekerheid betaalbaar te houden. Een eerste offensief in deze richting werd gevoerd met het
Generatiepact in 200? Dat er nu nog geen concrete voorstellen op tafel liggen is enkel en alleen te
wijten aan de afwezigheid van een echte regering.

Steeds weer negeert men het eenvoudige feit dat, zolang er geen arbeidsplaatsen bijkomen, het
verlengen van de loopbaan, automatisch leidt tot meer jeugdwerkloosheid. Een feit dat de Franse
scholieren die nu de strijd van de vakbonden vervoegen, wel inzien.

Betekent dit dat wij onze kop in het zand moeten steken voor de toenemende vergrijzing en de
problemen die dat stelt voor de financiering van de sociale zekerheid? Integendeel: wij moeten
dringend nadenken over alternatieve en bijjkomende middelen hiervoor. Voor ons ligt de oplossing
voor de hand: bijkomende financiering van de SZ uit de algemene middelen van de staat die dan
wel aanzienlijk moeten aangroeien door een rechtvaardige fiscaliteit met o.a. bestrijding van fiscale
fraude en belasting op de grote vermogens.

De strijd van de Fransen tegen de plannen van Sarkozy is dus ook onze strijd en verdient onze volle
solidariteit.



