
Hexennacht (15.11.10)

Op donderdag 25 november om 19 uur verzamelen wij , de hexen op het Kramersplein (naast de
Overpoortstraat) in Gent voor hexennacht. Het wordt een optocht tegen sexistisch geweld en
onderdrukking, in al zijn vormen en gedaantes! Dit is een rebelse optocht tegen patriarchaat en
kapitalisme. Aldus een bericht dat verspreid werd op de vrouwendag. 

Deze machthebbers zorgen al eeuwen voor verdelende en onderdrukkende rollenpatronen. Zij, aan
de top, bepalen wat de sexuele normen zijn, wat de gedrags- en de spelregels zijn. Vanaf we klein
zijn worden we op een bepaalde manier opgevoed, wordt ons opgelegd om een ’lief meisje’of ’een
stoere jongen’ te zijn. Maar wij zijn meer dan dat! Wij zijn allen unieke individuen en wij hebben
recht om in een veilige omgeving en in alle vrijheid onszelf te mogen zijn! 

Daarom rukken wij ons los van deze opgelegde rollen; daarom vechten we tegen kapitalisme, 
omdat het een systeem is dat uitsluitingsmechanismen veroorzaakt en in stand houdt 
(sexisme, homofobie, transfobie, racisme,...). Iedereen die zich niet aan de norm houdt, kan 
worden uitgesloten op verschillende niveau’s; dit gaat van sociale tot economische 
uitsluiting. 

Iedereen die zich solidair voelt of zichzelf hierin (h)erkent, is welkom! Breng mee voor deze 
wilde mars: je Hexen-kledij, alles wat geluid of licht maakt, je luidste stem, je vurigste 
passie, je diepste woede en je meest vrije liefde! 

Waarom is een hexennacht nodig? 

*Nog steeds nemen vrouwen een ondergeschikte rol aan in een relatie. Het aantal gewelds- 
plegingen tussen koppels is hallucinant (vb: http://www.rosadoc.be/pdf/factsheets/nr61.pdf). 

*Iedere dag worden we geïndoctrineerd door reclame, videoclips, tv-series,... Hét perfecte hetero-
koppel, dé gespierde man, dé huishoudvrouw,... Al deze ziekelijke en enggeestige beelden zijn we
kotsbeu! Stop met ze door ons strot te rammen! Dood aan het commerciële circus! 

*In de zogenaamde ’harde sectoren’, zoals de bouwsector, worden vrouwen geweerd. In de
verzorgende sector werken dan weer voornamelijk vrouwen. 
Bovendien is er nog steeds een grote loonkloof tussen vrouwen en mannen! 

*Sommige mensen voelen zich niet goed bij deze opgelegde rollenpatronen. Zo zijn er mensen met
een mannelijk geslacht, maar dragen ze graag vrouwenkleren of nemen ze graag een verzorgende en
meer zachtaardige rol aan. Maar al te vaak krijgen ze een stempel van ’mietje’ of ’janet’. 
We moeten ons echter realiseren dat ’mannelijke bezigheden’ of een ’vrouwelijk gedrag’ slechts een
aangeleerd hokjesdenken is. Iedereen moet de vrijheid hebben om te kunnen experimenteren en
mag niet worden beperkt omwille van een geslacht! 

Meer informatie over transgenderthema, dossier over leven als transgender: http://bit.ly/d0INCc 

*Iedere dag opnieuw worden we ook persoonlijk geconfronteerd met ingebakken sexisme.
Machtsrelaties en sexisme bestaat ook in een vriendenkring, op café, tijdens een volxkeuken,... 

Tegen al deze sluipende vormen van sexisme moeten we iedere dag strijden! 

*De meeste mensen blijven stil tegen al deze onderdrukking! Een misdaad zien en weigeren te
helpen is echter schuldig verzuim! (http://www.elfri.be/schuldig-verzuim) 
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Love and rage!!! 

n.v.d.r. 25 november is alleszins goed gekozen voor deze actie. Het is namelijk de internationale
dag van de VN tegen het geweld op vrouwen. 
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