
Het Groene Boek (9.3.11) 
 
Op 29 mei 2011 vindt in het Zuiderpershuis in Antwerpen de eerste editie plaats van ‘Het 
Groene Boek’. Dit nieuw initiatief biedt een staalkaart van auteurs die de omslag naar een 
ecologische en rechtvaardige samenleving belichten. Zowel kritische analyse, nieuwe ideeën, 
praktijkverhalen als literatuur komen aan bod. En de band tussen het woord en de praktijk 
wordt gesmeed met een beurs voor middenveld organisaties.
 
Het programma van Groene Boek is in volle opbouw. Binnen twee weken maken we het bekend op 
onze gloednieuwe website www.hetgroeneboek.be. Als keynote speakers kunnen we alvast 
aankondigen: 
 
- Dick Pels, Nederlandse socioloog die schrijft aan een nieuw boek over populisme (en eerder al De 
geest van Pim, Een zwak voor Nederland en Opium van het volk schreef)
- John Urry, professor aan de Universiteit van Lancaster (UK) en een van de invloedrijkste 
sociologen van het ogenblik. Hij presenteert een gloednieuw boek over klimaatwijziging & 
samenleving 
- Michael Wadleigh, die ooit de legendarische documentaire over Woodstock maakt, brengt nu een 
multimedia lezing over de toekomst van de menselijke soort.
Voor meer informatie surf naar www.hetgroeneboek.be. Hier wordt de volgende weken het 
programma verder bekendgemaakt.
 
Iedereen heeft de mond vol over een duurzame samenleving, een groene economie, ... Maar wat 
betekent het concreet en hoe gaan we er naar toe? De uitdagingen kennen is één zaak, de 
reikwijdte ervan begrijpen en de diepgaande veranderingen die noodzakelijk zijn op gang trekken, is 
een andere kwestie. Hoe kan bijvoorbeeld een samenleving verslaafd aan olie evolueren naar een 
koolstofarme samenleving? Hoe worden mensen drager van deze ommezwaai? Is welvaart zonder 
groei mogelijk? Houdt een minder materialistisch ingestelde wereld ook minder sociale ongelijkheid 
in? En zeker ook: Wat kan je vandaag al doen om je steentje bij te dragen aan een duurzame 
samenleving? 
 
Het Groene Boek is een platform voor verhalen en scenario’s voor de toekomst en een 
ontmoetingsplek voor iedereen die hiermee begaan is. De uitdaging van onze samenleving is het 
maken van de omslag van consumptiemaatschappij met groeiende ongelijkheid naar een 
samenleving die ecologische grenzen respecteert en sociale rechtvaardigheid realiseert. Dit vergt 
een kritisch bewustzijn over wat er fout loopt, nieuwe denkbeelden over een duurzame samenleving, 
inspirerende boeken en films, motiverende praktijken groot en klein en vooral een open dialoog over 
hoe dit kan uitgroeien tot hét maatschappelijk project van de 21ste eeuw.
 
Het Groene Boek biedt op één dag een staalkaart van deze zoektocht naar een sociaalecologische 
samenleving. Wat zijn de inspirerende boeken? Welke documentaires verruimen onze inzichten? 
Welke thema’s hebben nood aan meer dialoog? Welke concrete praktijken, groot en klein, tonen wat 
nu reeds mogelijk is?
 
Het Groene Boek werd opgestart eind 2010 door denktank Oikos, Epo en wereldculturencentrum 
Zuiderpershuis. Inhoudelijk is Het Groene Boek ondertussen uitgegroeid tot een 
samenwerkingsverband tussen Oikos, Epo, WCC Zuiderpershuis, ARGUS, Demos, CROSSTALKS 
en het Kaaitheater.
 
Contactpersonen: 
• Locatie: Lieve Peeters (lieve@zuiderpershuis.be)
• Promotie en standen: Lotte Lemoine (lotte.lemoine@epo.be)
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• Programmatie: Dirk Holemans (dirk.holemans@oikos.be)  
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