
Duurzaamheid en levensbeschouwing, (6.4.11) 
 
Op 5 mei nodigen Papaver en Motief enkele duurzame pioniers uit voor een gesprek over 
duurzaamheid en levensbeschouwing in Sint-Lievens-Esse (Herzele). 
 
Vorig jaar organiseerden zij op bio-boerderij De Kollebloem in Sint-Lievens-Esse een gesprek over 
levensbeschouwing en duurzaamheid. Toen gaven sprekers van verschillende 
levensbeschouwingen hun kijk op ecologie. Deze keer laten ze een aantal pioniers in de biologische 
landbouw zelf aan het 
woord. Met creativiteit en gedrevenheid ontwikkelen zij duurzame projecten in verschillende vormen: 
een zorgboerderij, scholenwerking, hoevetoerisme, vrije grond, cursussen voor een breed publiek,… 
 
De verhalen van deze pioniers vormen het startpunt van een gesprek over levensbeschouwing en 
duurzaamheid. Daarin komen vragen aan bod als: Waaruit halen we visie en inspiratie voor onze 
praktijk? Waaruit putten we kracht en energie? Hoe geven we onze projecten, visies en energie door 
aan volgende generaties? Want ook dat is duurzaamheid… 
 
De activiteit gaat door in de yurt van vzw Papaver. Deze vzw draagt het sociale engagement van 
bioboerderij De Kollebloem. Papaver kreeg vorig jaar een belangrijke impuls dankzij de goedkeuring 
van hun LEADER-project ‘Boerderijontmoetingen in 4 seizoenen’. Dit geeft hen nieuwe 
mogelijkheden om 
de vzw uit te bouwen en activiteiten aan te bieden. 
 
Begeleiding: Antoine De Paepe, Leen Verwimp, Johan D’Hulster, Rosalie Heens (moderator) 
 
Plaats: de Yurt van Papaver, Doornstraat 30 in Sint-Lievens-Esse (Herzele) 
 
Datum: donderdag 5 mei 2011, van 19u30 tot 22u 
 
Organisatie: vzw Motief i.s.m. Papaver vzw 
 
Deelnameprijs: € 6 
 
Alle info en inschrijvingen via onderstaande links.  

 

Links 
Kollebloem/Papaver  
vzw Motief  
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