
Maken we ons illusies over kernenergie? (11.5.11) 
 
Op donderdag 19 mei 2011, vanaf 20u gaat een gratis informatief en artistiek programma over 
kernenergie door m.m.v . Aviel Verbruggen, Eloi Glorieux, Dirk Vansintjan en Davis Freeman 
in het Kaaitheater in Brussel . Aldus een persbericht van het Masereelfonds. 
  
 Het gebruik van kernenergie staat (weer) centraal in het publieke debat. Er was een sluipende 
besluitvorming over het verlengd openhouden van de Belgische kerncentrales bezig. De hamvraag 
was niet zozeer of verder investeren in kernenergie zinvol en veilig was. Als er gedebatteerd werd, 
was het over de vraag hoeveel er van de superwinst, die Electrabel zou boeken met het verder 
exploiteren van Doel en Tihange, mocht afgeroomd worden. En werd er getracht de juiste omvang 
door elkaar tegensprekende studies te verdoezelen. 
 
Tot Fukushima roet in het eten strooide.  Kernenergie is niet enkel een probleem voor de komende 
generaties. Na Harrisburg en Tsjernobyl werden we er nogmaals aan herinnerd dat ook vandaag 
een kerncentrale exploiteren zeer risicovol is. 
 
Tijd dus om de debatten over de kern van de zaak te heropenen. En wie beter om de knuppel in het 
hoenderhok te gooien dan  Professor Aviel Verbruggen. Hij gaat in zijn lezing  frontaal in de aanval 
met een analyse van de manier waarop de kernlobby de media en de politiek stuurt. Hij maakt 
duidelijk waarom kernenergie geen duurzame maar wel een gevaarlijke en dure oplossing is. En hij 
stelt dat,  mits voldoende politieke wil en intelligente duurzame investeringen, er genoeg 
alternatieven zijn voor kernenergie. Eloi Glorieux (communicatiewetenschapper, stafmedewerker 
Greenpeace!) en Dirk Vansintjan (projectverantwoordelijke Ecopower) leveren commentaar.  
Waarna het publiek ruim de tijd krijgt om vragen te stellen. 
Na het debat, rond 22u, geven we podium aan Davis Freeman. Theatermaker Davis Freeman 
bereidt een nieuwe productie voor rond het thema energie. Als aanloop naar dit nieuwe grote project 
maakte hij Seven Promises, een kleinere voorstelling waarin hij samen met acteur Jerry Killick de rol 
van groene predikant speelt. Samen proberen ze het publiek te overtuigen om ‘duurzame’ beloftes 
te doen, de ene al moeilijker waar te maken dan de andere. En als het nodig is om het publiek om te 
kopen dan zullen ze het zeker niet laten. Een bijwijlen hilarische maar daarom niet minder pertinente 
voorstelling 
Een boeiende avond over een zeer belangrijk onderwerp, voor ons en voor onze nakomelingen, 
gratis aangeboden door Kaaitheater en Masereelfonds op donderdag 19 mei 2011, vanaf 20u in 
Kaaitheater, Sainctelettesquare, 
Brussel. 
We rekenen ten stelligste op uw aanwezigheid, zowel voor het zeer interessante gesprek als voor de 
smaakmaker van Davis Freeman en Jerry Killick. Want kernenergie is te belangrijk om enkel aan 
politici over te laten. Men zegge het voort.  
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