
Grote Internationale Missie “Welkom in Palestina”: 8 – 16 JULI 2011 (17.6.11) 
 
“Wij, Palestijnse civiele organisaties en militanten van de mensenrechten, roepen alle 
militanten uit heel de wereld voor vrede en gerechtigheid op ons te vervoegen in Palestina 
om een week aan onze zijde te verblijven en ons te ondersteunen in onze strijd voor de vrede. 
Israël heeft niet het recht jullie te beletten ons te bezoeken: dat is een onderdeel van onze 
fundamentele menselijke vrijheden. De arbitraire en misplaatste controle die Israël doet op 
personen die naar de Palestijnse gebieden willen komen is onwettelijk. De Israëlische 
bezetter heeft reeds onze luchthaven vernield maar mag reizigers niet verbieden naar 
Palestina te komen. 
 
Wij Palestijnen uit alle landen en vluchtelingen, blijven geloven in en werken aan vrede gebaseerd 
op rechtvaardigheid. Wij zijn overtuigd dat de internationale gemeenschap ons kan helpen de vrede 
en vrijheid te bereiken, en de waarden en principes te herstellen die we delen als menselijke 
wezens.  
 
Wij geloven in de mogelijkheid vrede te bereiken als op niet-gewelddadige manier de principes van 
het internationaal recht en de mensenrechten gerespecteerd worden. Wij zijn ervan overtuigd dat 
ieder van ons kan bijdragen aan verandering en dat niemand het recht heeft toegang te weigeren tot 
volkeren die lijden”. 
 
Vijftien Palestijnse organisaties (o.a. Alternative Information Center, Badil, Bil’in Popular Resitance 
Committee, International Solidarity Movement, Anti-Apartheid-Wall campaign…) hebben 
bovenstaande oproep gelanceerd. 
Ze vragen om op vrijdag 8 juli massaal naar Palestina te komen met als boodschap het recht om in 
vrede te leven, om vrij te kunnen bewegen, om de bezetting stop te zetten, om een einde te maken 
aan de muur en de getto’s.  
Op dit ogenblik hebben meer dan vijfhonderd militanten uit heel de wereld, waaronder een vijftigtal 
Belgen, hun tikcet gekocht en ze zullen zich allen op 8 juli aanbieden op de luchthaven van Tel-Aviv 
en openlijk verklaren dat ze naar Palestina willen gaan en de Palestijnen hun steun willen betuigen. 
Op die manier willen ze het recht opeisen tot vrije doorgang. Tot nu toe bepaalt de Israëlische 
bezetter of een bezoeker toegelaten wordt tot het Palestijns grondgebied of niet...en als men 
uitdrukkelijk vermeldt dat men Palestina wil bezoeken wordt daar heel moeilijk over gedaan of wordt 
de toegang geweigerd. 
 
Omwille van de duidelijke eisen van de actie is het mogelijk dat Israël beslist de militanten niet toe te 
laten...daarom is het belangrijk dat bekende personen uit de academische, culturele, politieke en 
sociale wereld deze oproep ondersteunen om zo druk uit te oefenen op de Israëlische regering. 
We willen u vragen onderstaande petitie mee te ondertekenen en zo deze actie meer kans te geven 
op slagen. 
 
Met dank bij voorbaat. 
 
Jan Dreezen 
Palestia Solidariteit, 
coördinatie Vlaamse delegatie. 
 
 
PETITIE 
 
Ik ondersteun de internationale missie “welkom in Palestina”, van 8 tot 16 juli, die het recht opeist op 
toegang tot Palestina zonder aan willekeurige controle door de Israëlische overheden onderworpen 
te worden. 
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