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Ontmoeting met Vlaams Promotor Bevrijdingstheologie in Midden-Amerika
(29.8.11)

Piet Declercq, 72 jaar, is een priester van het Bisdom Brugge, maar vertrok al in 1968 naar
Midden-Amerika: El Salvador. Nogal viug werd hij een stevige promotor van de
Bevrijdingstheologie. Hij begeleidde ontelbare kleine gemeenschappen in die geest. Hij werd
een medewerker van zijn later vermoorde aartsbisschop Romero (+ 1980). Tot vandaag leeft
en strijdt Piet met en tussen de armen. De West-Vlaamse Basisgroepen - Latijns-Amerika
komitee organiseren met hem een zoek-en bezinningsdag op 8 oktober in Torhout waar hij
het zal hebben over “Nieuwe uitdagingen voor onze tijd”.

Waarover het zal gaan — bedoeling en opzet

Al 43 jaar woont en werkt Piet in El Salvador (Centraal-Amerika) We zijn met velen die hem een hele
tijld van nabij hebben kunnen volgen. We weten hoe bezielend hij daar tot op vandaag bezig blijft.
Zoals trouwens ook Roger Ponseele, zijn compagnon vanop de schoolbanken. Denk bijv. aan hun
leven tussen de armen, de uitbuiting, de vorming van christelijke basisgroepen, de oorlog, de
martelaren, hun persoonlijke band met de vermoorde bisschop Romero, enz...

Alles bij elkaar: levensverhalen die ook ons leven hier niet onberoerd hebben gelaten.

Wij hier in Vlaanderen (Europa) kunnen meer dan ooit wat kwaliteitsvolle inspiratie en bemoediging
gebruiken. Weliswaar genieten we hier nog altijd van welvaart en een overvloed aan kansen - de
meesten onder ons toch.

Maar staan we niet zelden verbijsterd door de gebeurtenissen in onze aatschappij?

Ook in de kerk natuurlijk. ‘Waar gaat dat naar toe’ vragen nadenkende mensen zich af; ‘Welke
toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen?’

We weten dat Piet gerijpt is in een erg sociaal-bewogen bevrijdingstheologie. Of zeggen we liever:
bevrijdingsspiritualiteit?

Een van zijn grote leermeesters (en vriend) is de onlangs overleden Belgisch -Braziliaanse theoloog
Joseph Comblin. Verleden jaar nog reisde Comblin, toen al 87, vanuit Brazilié naar o.a. de
basisgemeenschappen van El Salvador. Want Piet had hem nogmaals durven inviteren: zijn
analyses en bedenkingen zijn voor hem zo vrij, zo ongeévenaard, en produceren alleen maar hoop
en durf in zijn gemeenschappen.

Zou die heerlijk vrije opstelling in kerk en maatschappij ook ons kunnen nspireren?

Daarom hebben we Piet gevraagd dat hij enkele inzichten van Comblin (en anderen) voor ons wil
vertolken. Om die te confronteren met wat wij hier en nu meemaken. We moeten zeker de
profetische figuur Joseph Comblin beter leren kennen. Ward Hoornaert — ook al decennialang als
professor in Brazilié actief, en soms Comblins gastheer, getuigt over hem dat hij al in 1958 (I!!) uit
Brussel naar Brazilié vertrok omdat hij toen al had ingezien 'dat het met het christendom in Europa
gedaan was, definitief misvormd door eeuwen van kolonialisme, slavenhandel, uitmoording van
volkeren, verdrukking ook van menselijke interne levenskrachten (woorden van Comblin zelf)".

In Vlaanderen is deze denker-inspirator veel te weinig bekend.

We willen daar iets aan doen.

Is het trouwens niet hoogtijd geworden om in onze wereld en de kerk van vandaag nieuwe stemmen
en uitdagingen aangeboden te krijgen?

We hopen daartoe op 8 oktober een eerste aanzet te geven. Als het enigszins kan, graag met u!

De 5 ’kapstokken’ waarrond Piet zijn inbreng wil doen

We weten dat Piet Declercq zijn inbreng (mede over Joseph Comblin)

rond deze 5 thema’s of rubrieken zal uitwerken (Hij heeft ze ons vooraf doorgestuurd).

Welnu: in samenspraak met hem hebben wij de bedoeling om elk van de door hem aangebrachte
thema’s te laten ‘botsen’ met de vragen en realiteiten van hier.

1. Werken aan Bevrijding.
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Wat betekent dit voor jou? Waarvan moeten wij bevrijd worden?

Hoe/waar ervaar jij mensen/groepen die bevrijdend bezig zijn?

2. Te midden van de armen, luisterend naar hun verhalen.

Is onze keuze voor hen en onze manier om ermee om te gaan een antwoord
op hun vragen en noden?

Zijn de armen bepalend voor ons handelen en wat betekent dit dan?

3. Moeilijkheden, bekoringen om het op te geven, en de noodzaak om te
herbeginnen.

Is dit herkenbaar en hoe ga je er dan mee om?

Wie/wat helpt je daarbij?

4. Martelaren als Romero e.a. zijn essentieel in El Salvador.

Zijn er hier ook andere inspiratiebronnen die ons ondersteunen in ons
bevrijdend handelen? (zie 1, 2 en 3). Wie spreekt hier profetische taal?

5. De tekenen van de tijd proberen te verstaan.

In El Salvador (bij Piet en medewerkers) is dit een voortdurend herhaalde
oefening.

Welke tekenen van de tijd - noden, belangen - zien we hier bij ons en welk antwoord kunnen/moeten
we daarop geven? (politiek, arm en rijk, kerk, ...)

Praktisch

8 oktober 2011
GROENHOVE
Diocesaan Centrum,
Bosdreef, 5 Torhout
tel.050/74 56 00

PROGRAMMA:

09.30 u Onthaal, Ontmoeting, koffie en WELKOM

10.00 u “Nieuwe uitdagingen voor onze tijd” door Piet Declercq
(vanuit de visie van Comblin)

11.30 u Hoe zien onze bondgenoten deze ‘uitdagingen’?
12.30 u Middagmaal

14.00 u Groepsgesprek met kans voor ieders mening...

15.30 u Plenum : vraagstelling en discussie

17 u Viering (met Piet als voorganger)

Inschrijven ten laatste tegen 4 oktober bij:
Latijns-Amerikakomitee,

Van Leeg tot Zand 43,

8200/Brugge

Of per e-mail: roseannecoens@skynet.be
GSM ter plaatse: 047496 93 78 van Bea Suffys

Organisatie

West-Vlaamse Basisgroepen - Latijns-Amerika komitee

Geert en Rose-Anne Tuerlinckx-Coens, Annie Carly, Bea Suffys, Linda D’Hondt,
Mia Dedecker, Madje David, Ignace en Brigit Goethals-Decraemer, Geert Dedecker,
Cecile Verdru, Marie-Jeanne Van Parijs, Jef Ravelingien, Marijke Deconinck.



