
Gentse Geschiedenis (14.9.11) 
Het Masereelfonds en het Vermeylenfonds  organiseren in de loop van 2011-2012 iedere 
laatste dinsdag van de maand een lezing over de geschiedenis van Gent. Dit i.s.m. vzw Trap, 
Gentse vereniging voor stadsgeschiedenis. De eerste lezing "Van kampplaats over 
boerennederzetting tot portus" gaat door op 27 september.  
 
Ongeveer 100.000 jaar geleden deden de eerste mensen het Gentse aan. Het waren 
rondzwervende jagers-verzamelaars die langzaam maar zeker evolueerden tot sedentaire boeren. 
Deze zullen opgeschrikt worden door de komst van de Romeinen en eens deze Noord-Gallië 
opgaven, werden ze vervangen door de Merovingers. In deze fase wordt Gent gekerstend door 
Amandus, waarna de abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs tot bloei komen. 
 
Praktisch  
Datum: dinsdag 27 september 2011, 19u30 
Locatie: Masereelhuis, Filips Van Arteveldestraat 35,  9000 Gent  
Inkom: leden en gebruikelijke kortingscategorieën betalen 3 euro, anderen 5 euro 
Info & reservaties: Masereelfonds, 09/225 38 53, gent@masereelfonds.be – 
www.masereelfonds.be  
  
In bijlage vindt u de aankondiging van de volledige reeks.  
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