BV’s koken voor dakloze asielzoekers (8.12.11)

Deze ochtend kookte tv-kok Jeroen De Pauw samen met kersvers winnares van Expeditie
Robinson, Tanja Dexters en stand-up comedian Nigel Williams voor dakloze asielzoekers.
Ze vinden dat er geen mannen, vrouwen en kinderen in de bijtende kou op straat moeten
overleven. ‘We vragen de nieuwe staatssecretaris voor asiel en migratie dan ook
onmiddellijk werk te maken van de opvangcrisis. Dat betekent extra noodopvang voor
deze asielzoekers,’ zegt Els Keytsman, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Aldus
het persbericht van deze organisatie, dat wij integraal publiceren met enkele foto’s uit de
Brusselse St. Rochus waar de actie plaatsgreep.

Deze week belandden al 93 asielzoekers, ook kinderen op straat. Dat brengt het totaal voor dit
jaar op 3 892. En in drie jaar opvangcrisis op meer dan 11.500 asielzoekers die aan hun lot
overgelaten worden. Nochtans heeft iedereen die asiel aanvraagt in ons land bij wet recht op
opvang en begeleiding tijdens de asielprocedure.

Op straat moeten ze overleven in de bijtende kou, hebben ze geen fatsoenlijke maaltijden, is er
moeilijk toegang tot de gezondheidszorg, kunnen de kinderen niet naar school, ... Kortom, hun
mensenrechten worden er geschonden.

‘Onaanvaardbaar,” zegt Els Keytsman. ‘Wij vragen de nieuwe staatsecretaris voor asiel en
migratie, Maggie De Block, dan ook snel hoodopvangplaatsen om deze mensen uit de winterkou
te halen’

Jeroen De Pauw: ‘Ik heb een dochtertje van twintig maanden oud. De beelden van ouders die
met hun kinderen op straat moeten overleven grijpen me dan ook heel hard aan. Ik snap het niet
dat in een rijk land als Belgié mensen op straat, in de kou moeten leven.’

Tanja Dexters: ‘Tijdens Expeditie Robinson heb ik aan de lijve ondervonden hoe het voelt om
honger en kou te lijden. Ik wens dit geen enkel mens toe. Ik vind het verschrikkelijk dat er in ons
land mensen op straat moeten overleven. Ik kook vandaag voor deze mensen om dit probleem
onder de aandacht te brengen.’

Nigel Williams: ‘Sommige mensen ontvluchten hun land. Anderen hun verantwoordelijkheid. Het
gaat hier wel over mensen die op straat moeten leven! Ik vind het dan ook niet meer dan normaal
dat ik vandaag meedoe aan deze actie.’

Hierna enkele foto’s van een reporter-supporter van LEF dat solidair is met deze strijd.
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Briefing

Ploeg van St Rochus, die dagelijks hulp biedt aan dakloze asielzoekers
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