
Staat, levensbeschouwing en publieke ruimte (3.1.12) 
 
Moraalfilosoof Patrick Loobuyck vindt dat er vandaag nogal schamper over religie wordt 
gedaan. Dat wordt in de hand gewerkt door een foutieve interpretatie van de ’scheiding 
tussen kerk en staat’. Het principe van de neutraliteit van de staat betekent geenszins dat 
het geloof naar het private domein wordt verbannen en dat elke publieke manifestatie van 
religie geproblematiseerd moet worden. Reden voor "Christenen voor het Socialisme" om 
met hem in debat te gaan op 3 maart e.k.  
 
Op welke regels moeten religie en levensbeschouwing rekening houden als ze zich op het 
publieke domein begeven? Wat is de speelruimte en wat zijn de beperkingen? Hoe kunnen we 
vandaag het begrip ’godsdienstvrijheid’ het best invullen? En hoe kan het belang van 
levensbeschouwing opnieuw aan de orde gesteld worden? 
 
Inleider: Patrick Loobuyck, docent universiteit Antwerpen en professor Universiteit Gent 
Datum en plaats: zaterdag 3 maart (10u - 12u30), De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel 
Organisatie: Christenen voor het Socialisme, Motief vzw, Masereelfonds 
Info en inschrijven: CvS, Belgradestraat 82, 2800 Mechelen. 015/41.64.84. 
christenen.v.h.socialisme@skynet.be 
Deelnameprijs: € 5. 
 
Meer info in de folder in bijlage.  
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