
Lenin (3.1.12) 
 
I.k.v. KOPSTUKKEN FILOSOFIE organiseert het Masereellfonds een lezing over Lenin in 
Gent op 26 januari e.k. 
 
Lenin (Simbirsk, vanaf 1924: Oeljanovsk, 22 april 1870 - Gorki, bij Moskou, 21 januari 1924) 
 
Was Vladimir Illich Oelganov (wiens bijnaam Lenin was) iemand die het Platoonse ideaal van 
filosoof-koning realiseerde? Vandaag echter wordt hij soms voorgesteld als een dictator met 
bloed aan zijn handen. Hij keerde zich echter zelf wel tegen de dictatuur van de bourgeoisie. 
Maar was zijn revolutionaire dictatuur van het proletariaat niet omgeslagen in een permanente 
dictatuur tegen het proletariaat? En zo ja, hoe kwam dat? Zijn daarvoor materialistische redenen 
of is het pure kwaadwillige machtspolitiek van een bloeddorstige mens? Lenins denken over de 
ontwikkelingsgang van het kapitalisme – zijn imperialisme-, verrottings- en opportunismestelling – 
wordt kritisch besproken. Was Lenin wel een marxist? 
 
Praktisch  
Inleider: Guy Quintelier 
Donderdag 26 januari 2012, 19.30 uur 
Masereelhuis, F. Van Arteveldestraat 35, 9000 Gent 
Prijs: masereelfondsleden 3 euro, niet-leden 5 euro 
Overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE35 0010 5791 4837 – BIC: GEBABEBB van IMAVO 
vzw, Rijsenbergstraat 92 te 9000 Gent, met vermelding: ‘Lezing (+ naam filosoof) 
Gelieve vooraf in te schrijven via imavo.vmt@skynet.be 
Organisatie: Masereelfonds Gent-Zuid i.s.m. Imavo  
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