
De moord op Rwagasore, de Burundese Lumumba (21.1.12) 
 
Op woensdag 15 februari 2012 om 19u30 organiseert de werkgroep Centraal-Afrika van 
Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen in Antwerpen een gespreksavond rond de 
publicatie; “De moord op Rwagasore, de Burundese Lumumba”, de auteur Afrikaspecialist 
Guy Poppe.  
 
Zegt de naam Rwagasore u iets? Lumumba klinkt u wellicht bekender in de oren. Op 13 oktober 
2011 was het vijftig jaar geleden dat de Burundese eerste minister Louis Rwagasore werd 
vermoord. Hij had nog geen drie weken daarvoor de eed afgelegd. 
 
Guy Poppe vertelt over de moord op de Burundese premier, de betrokkenheid van Belgen en de 
parallellen met de Congolese premier Patrice Lumumba. De avond is eveneens een gelegenheid 
om de huidige situatie in Burundi onder de aandacht te brengen. Het vroegere voogdijgebied van 
België herdenkt dit jaar zijn vijftigste onafhankelijkheidsverjaardag. 
 
Guy Poppe was 31 jaar lang VRT-radiojournalist waar hij zich specialiseerde in Afrika. 
Tegenwoordig is hij actief als publicist en auteur. Hij schreef onder meer ‘De tranen van de 
dictator’, ‘De boom waarnaar ze stenen gooien’ en ‘Land zonder staat: Congo vijftig jaar 
onafhankelijk’. 
 
De avond vindt plaats bij Pax Christi Vlaanderen, Italië 98A - 2000 Antwerpen. Gelieve uw 
aanwezigheid te bevestigen via mail (nadia.nsayi@paxchristi.be) of telefonisch (0479/51.68.98). 
De toegang is gratis. 
 
U bent van harte welkom ! 
 
Broederlijk Delen & Pax Christi Vlaanderen  
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