
Betoging voor het Recht op Abortus (25.3.12) 
 
Vorige zaterdag stapten ruim 2.000 actievoerdsters en een aantal sympatiserende mannen 
op in een kleurrijke en vastberaden betoging door de Brusselse straten om het recht op 
abortus te verdedigen tegenover de toenemende aanvallen van bepaalde conservatieve 
christelijke groeperingen. De solidariteit met vrouwen in heel Europa stond hierbij voorop. 
 
De conservatieve aanvallen op het recht op abortus wordt sterk ondersteund door uiterst 
conservatieve en militante groeperingen in de VS. Afgevaardigden van deze groeperingen komen 
naar Europa om antiabortus militanten op te leiden en hen bvb. te leren hoe zij aan de ingang van 
abortus centra de ongewenst zwangere vrouwen met expliciete beelden moeten bewerken. 
Sommige vrouwen raken hiervan behoorlijk overstuur. 
 
Het recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking moge dan wel in ons land na een lange strijd 
in de jaren 90 verworven zijn, in sommige andere Europese landen is het niet zo. In Ierland en 
Malta blijft het nog verboden, in Italië weigeren zeer veel artsen het toe te passen en in Spanje 
ligt het onder vuur van de rechtse meerderheid. 
 
Via onderstaande link kunt een beeld krijgen van de deelnemende groepen en personaliteiten en 
de argumenten van de actievoerders.  
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