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Brief aan de vooruitstrevenden (7.5.12)

In deze brief worden de redenen aangegeven waarom eind 2003 geopteerd werd om het
Links Ecologisch Forum op te richten. Zich baserend op negatieve ervaringen van eerdere
pogingen tot samenwerking ter linkerzijde, werd gekozen voor een beweging van
individuele leden i.p.v. een samenwerkingsverband van organisaties. Aan de leden wordt
niet gevraagd andere engagementen af te zweren. De beweging zag definitief af van
electorale ambities. Deze formule maakt een reéle impact mogelijk. Hierbij de integrale
tekst van deze brief.

Beste Mijnheer, Mevrouw,

Onze beweging werd op het einde van 2003 opgericht door een groep Vlaamse
vooruitstrevenden, vertrekkend vanuit drie vaststellingen:

1. Onder progressisten, al dan niet leden van verschillende politieke partijen, bestaat er een
brede consensus over een reeks belangrijke maatschappelijke problemen; problemen zoals
syndicale rechten, fiscale rechtvaardigheid, de milieuproblematiek (klimaat, nucleaire energie,
...), sociale ongelijkheid en daarnaast ook bepaalde internationale kwesties zoals nucleaire
ontwapening, Palestina, Irak, ... enz. .

2. Ons land telt sterke syndicale bewegingen en dynamische, milieubewuste organisaties.

3. Desondanks komen de inzichten van deze organisaties en individuen onvoldoende aan bod op
het niveau van de politieke besluitvorming.

Bovengenoemde groep Vlaamse vooruitstrevenden , besloten toen tot de oprichting van een
nieuwe beweging die vooruitstrevenden met verschillende achtergronden samenbrengt. Tijdens
de beginfase waren wij er ons van bewust dat dit niet de eerste poging was om in ons land een
dergelijke samenwerking op touw te zetten. Herinnert u zich de oproep van Collard die in de jaren
1960 van vorige eeuw een ‘ Progressistisch Front’ wilde oprichten, en ook nog andere
kortstondige samenwerkingen tussen vooruitstrevenden in de loop van de jaren 1990. Volgens
ons heeft hun mislukking te maken met hun organisatievorm waarin er verschillende politicke
partijen of organisaties als zodanig werden bij betrokken, naast wat ruimte die in bepaalde
gevallen werd voorzien voor onafhankelijken. Een dergelijke vorm van samenwerking was
gedoemd om vroeg of laat tot onenigheid tussen de verschillende samenstellende groeperingen
te leiden en tot loyauteitsconflicten zodat uiteindelijk elkeen zich uit het opzet terugtrok. Electorale
ambities bleken bijzonder destructief voor bepaalde van die samenwerkingsverbanden.

Om die Kklippen te vermijden opteerden wij voor een anderssoortige organisatievorm: een
beweging van individuen die zich uit persoonlijke overwegingen aansluiten, zonder daarbij hun
eventueel engagement in andere partijen of bewegingen op te geven. Daarenboven hebben wij
besloten ons niet op het electorale pad te begeven.

Vanaf de oprichting van onze beweging stelde zich ook de vraag of wij een Vlaamse dan wel een
Belgische organisatie wilden vormen. Om praktische redenen werd toen beslist onze werking en
communicatie te beperken tot de Nederlandstaligen. Die optie zijn wij thans aan het overstijgen.

Hoe dan ook slaagden wij er tijdens ons al tienjarig bestaan toch in leden van de sp.a en van
Groen! (waaronder politieke mandatarissen) aan te trekken, naast leden van de PVDA-PTB, van
de KP, militanten en verantwoordelijken van ABVV en ACV en ook van milieubewegingen en
groeperingen van andersglobalisten. Wij vermoeden dat ongeveer de helft van het aantal van
onze leden niet tot een of andere partij behoort.

Die formule stelde ons in staat om, met betrekking tot de domeinen die ons nauw aan het hart
liggen, talrijke en brede samenwerkingen tot stand te brengen en om op die manier een echte
impact te hebben.

Zoals u bij een bezoek aan onze website kunt vaststellen, overstijgen praktisch alle zaken
waarvoor wij ijveren het kader van Vlaanderen en hebben vele zaken betrekking op het Belgische
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niveau.

Daarenboven heeft het communautaire opbod van de laatste jaren, een opbod dat
verantwoordelijk is voor het afleiden van aandacht weg van meer belangrijke maatschappelijke
problemen, er ons meer en meer van overtuigd dat het belangrijk is de contacten en
samenwerking met de Franstaligen te intensifiéren.

Als eerste stap daartoe was de publicatie, op onze website vanaf einde 2010, van Franstalige
teksten tussen Nederlandstalige, met de bedoeling dat te counteren wat wij ‘taalapartheid’
noemen. Op onze webstek publiceren wij veel informatie die men niet tegenkomt in de klassieke
media, vooral als het gaat over wat er gebeurt aan de andere kant van de taalgrens. Wij nodigen
u uit de website te bezoeken en u eventueel op onze nieuwsbrief te abonneren.

In bijlage vindt u een folder over onze objectieven en onze werking.

Hebt u vragen over onze beweging en/of over de manier om er zich bij aan te sluiten : aarzel niet
ons te contacteren. Wij staan ter beschikking om alle vragen te beantwoorden langs e-mail,
telefoon of, indien u het wenst, in levende lijve.

Wij danken u voor uw aandacht en zouden uw commentaar en suggesties zeer op prijs stellen.
Met hartelijke groeten,

Michel Vanhoorne
Coordinator van LEF
Michel.vanhoorne@ugent.be
Tel. 09 222 40 33

GSM 0497 579 459
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