
Singing for the Climate (22 & 23 september) 

Al meer dan twintig jaar schuiven de wereldleiders de klimaatverandering voor zich uit. 
Jaar na jaar komen zij samen om dit probleem te bespreken. Ondertussen zijn de gevolgen 
niet meer te overzien en vallen er nu al 300.000 klimaatdoden per jaar.  
Wij willen, wij kunnen het probleem niet verder voor ons uitschuiven. Daarom hebben Nic 
Balthazar, 11.11.11 en de Klimaatcoalitie de handen in elkaar geslagen voor Sing for the 
Climate. We willen samen zingen voor het klimaat op zaterdag 22 en zondag 23 september.  
 
Wat gebeurt er in dat weekend? We worden met zijn allen een enorme zangmanifestatie. 
We zingen het uit dat er nu, niet later, niet straks, iets moet gebeuren om het tij te keren. 
Omdat het anders te laat is. Voor onszelf, voor de generaties die volgen, voor de wereld. 

  

Wat moet je je hierbij voorstellen? Bedoeling is dat we in zo veel mogelijk steden en 
gemeenten 1 lied zingen. Een aanstekelijke meezinger gecomponeerd door Stef Kamil 
Carlens. Aanstekelijk? Jawel. Luister maar eens naar de versie die we bij wijze van test 
gezongen hebben bij Villa Vanthilt in Turnhout. 

Kijk dus snel op www.singfortheclimate.com en zorg dat je er bij bent. In je eigen gemeente 
of in die van een ander, als zanger of organisator, maar vooral als één van de duizenden 
stemmen. Wij bezorgen je alle steun om dat zo goed mogelijk te doen. Bestel een affiche om 
voor je raam te hangen, volg ons mee op facebook of twitter, nodig je vrienden uit of trek zelf 
de organisatortrui aan. 

Sing for the Climate heeft alle kans om een groot succes te worden, maar dat kan alleen met 
jouw hulp. Pas als alle stemmen samen klinken, zullen we er in slagen een signaal te geven 
aan de wereld: nu is het genoeg geweest. Wees er bij, laat je horen. 

Tot 22 en 23 september. 

Bogdan Vanden Berghe,  
11.11.11 
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