
Klimaatactiekamp in Leuven (3 - 8 augustus) 

Van 3 tot 8 augustus vindt in Leuven de vierde editie van het klimaatactiekamp plaats. 
Tijdens zo'n kamp komen vaak tot honderden mensen, van jong tot oud, gedurende een 
week samen om ervaringen uit te wisselen, workshops en debatten mee te maken, 
duurzaam, veganistisch en klimaatneutraal te leven en natuurlijk ook samen vreedzaam 
actie te voeren. 

  

De precieze lokatie maken we traditiegetrouw slechts kort voor de start van het kamp 
bekend (vanaf 2 augustus kan je die te weten komen via www.climaxi.be). We kunnen 
wel meegeven dat het gaat om een mooi en groen kampeerterrein, niet ver van het 
centrum van Leuven, dat uitgerust zal zijn met composttoiletten, sanitair met stromend 
water, een EHBO-post, een vegankeuken en een grote tent voor de plenaire meetings. 

 

  

  

  

  

  

  

  

Iedereen is welkom op zo'n klimaatactiekamp, van doorgewinterde activisten tot 
mensen die graag eens willen kennismaken met de klimaatbeweging. Elk jaar nemen 
ook heel wat gezinnen met kinderen deel aan het kamp. De kinderen kunnen zich 
uitleven in de 'kids barrio', waar we activiteiten voorzien op hun maat. Een 
klimaatactiekamp is een unieke ervaring voor jong en oud en biedt een leuke balans 
tussen actie, workshops en natuurlijk ook ontspanning.  De deelnemers betalen een 
vrije bijdrage aan het kamp en aan de keuken. Aanmelden moet niet maar mag wel 
via: info[at]climate-justice-action.be . 
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Alle praktische info over het Klimaatactiekamp vind je hier gebundeld: 

 Kampvoorstelling 
 Kampprogramma 
 Actie 'Herover de velden' 05/08 
 Achtergrond: banken en klimaatverandering 
 Presentation of the camp (Eng) 
 Présentation du camp (FR) 

"Parkveld is van Leuven": publieksactie tijdens het klimaatactiekamp (05/08) 

Op zondag 5 augustus nodigt het Klimaatactiekamp, samen met 
organisaties als Voedselteams, Velt, 11.11.11-Leuven, Wervel en vele andere, 
iedereen uit voor een actie voor het behoud van landbouwgronden. Er is een 15 hA 
groot stuk landbouwgrond aan de rand van Leuven dat sinds mensenheugenis 
bekend staat als de beste hoveniersgrond. De grond is heel vruchtbaar en heeft een 
prima waterhuishouding, dat zeggen de boeren die de grond bewerken en er 
vandaag aardappelen, graan, maïs en witloof op zetten. Het mooie is dat deze grond 
de eigendom is van de Leuvenaars. Of juister gesteld: het OCMW van Leuven bezit 
de gronden en verpacht deze aan boeren uit omliggende gemeenten. Het land is dus 
in bezit van de gemeenschap, het heet Parkveld. Maar boven de akkers hangt een 
donkere wolk die niet wil wijken, ze hangt daar al 20 jaar! Het is namelijk zo dat de s 
tad Leuven hier liever een bedrijventerrein ziet verschijnen, een verkaveling en een 
reeks appartementen.  

Lees meer 

Wordt Frank Bomans een klimaatactivist? Hij gaat in ieder geval naar het 
klimaatactiekamp in Leuven... 

Het leuke promofilmpje over het klimaatactiekamp vind je hier. 
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