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Dit debat met Ida Dequeecker en Nella van de Brandt gaat door op_zaterdag 3
november 2012 van 9.30 uur tot 13 uur in Elcker-lk, Breughelstraat 31-33, 2018
Antwerpen. Dit is een initiatief van Christenen voor het Socialisme Antwerpen i.s.m.
vzw Motief.

Is feminisme nog van deze tijd? En wat moeten we on s voorstellen bij
feministische theologie?

Op zaterdag drie november organiseren we een studievoormiddag over het
feminisme. Zoals gewoonlijk bekijken we ook dit onderwerp vanuit twee
invalshoeken.

Aan de ene kant is er de maatschappelijke invalshoek. Het feminisme als
emancipatorische maatschappelijke stroming met terugblik op de historiek en
een blik op de toekomst. Is feminisme nog van deze tijd? Hoe gaat het
feminisme om met bijvoorbeeld seksisme zoals dat in de documentaire
‘Femme de la rue’ geportretteerd is? Kan, en zo ja op welke manier, het
hedendaagse feminisme ook iets betekenen voor vrouwen met een
islamitische traditie? We vragen het aan Ida Dequeecker.

Aan de andere kant is er ook een religieus/theologisch luik. Wat houdt dat in
religieus of theologisch feminisme? Leidt het uitgangspunt bij religieus
feminisme, vertrekken van de ervaringen van vrouwen, ook tot cultuur- en
religiekritiek, tot maatschappelijk engagement? En zijn er raakpunten tussen
religieus en seculier feminisme? Nella van de Brandt geeft tekst en uitleqg.

Ida Dequeecker

feministe, medeoprichtster van Dolle Mina in Vlaanderen, lid van het VOK
(VrouwenOverlegKomitee), medeoprichtster en lid van BOEH (Baas Over
Eigen Hoofd).

Nella van den Brandt

doctoreert aan de UGent over het thema feminisme, antiracisme, religie en
diversiteit in de Nederlandstalige vrouwenbeweging. Zij is lid van de
algemene vergadering van vzw Ella,kenniscentrum ‘gender en etniciteit’.
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