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De 12de ALTERNATIEVE BOEKENBEURS gaat door op 2 maart 2013 in het muldicultureel 
centrum De Centrale te Gent Zij wordt georganiseerd door Ilia vzw, Infomania,en het 
Anarchistisch Kollektief Gent
BOEKENBEURS Dè beurs voor kritische, tegendraadse publicaties, die je moeilijk tot helemaal 
niet in de commerciële boekhandel vindt. Publicaties van uitgevers, verdelers, NGO's en
collectieven uit België en onze buurlanden over anarchisme, directe actie, anti-militarisme, 
feminisme en queer, politieke filosofie, radicaal milieu-activisme en nog veel meer. De beurs loopt 
van 10u tot 19u. ZEEFDRUKATELIER (doorlopend) Breng een t-shirt of ander textiel mee en 
bedruk het met een logo of tekening in het atelier van Chez Zelle. OPTREDENS (vanaf 21u) 
OPTREDENS van PRINCE RINGARD (FR, anarcho chanson) en AROMA DI AMORE (B, postpunk) 
en fuif met dj's TETAS Y TROMPETAS en ABONDANCE (world grooves, ska, swing, balkan)-
inkom 5€ LEZINGEN, DISCUSSIES, WORKSHOPS Voor meest recente informatie, last-minute 
wijzigingen: www.aboekenbeurs.be [11u-12u30] SOCIAAL TREFFEN VAN DE VRIJE BOND De
Vrije Bond is een anarchistische zelf-organisatie die haar wortels in het Nederland van begin de 
jaren '90 heeft. Voor de 2de keer op rij organiseert de Vrije Bond een sociaal treffen. We nodigen 
alle leden en geïnteresseerden uit voor een babbel en om nader kennis te maken. We beginnen 
met een kleine introductie. Daarin kijken we onder meer terug op de voorbije activiteiten waaraan 
we als Vrije Bond deelnamen en presenteren een overzicht van onze publicaties. Voor zij die al lid 
zijn een gelegenheid om met elkaar kennis te maken, voor anderen een uitgelezen kans om de 
Vrije Bond eens van naderbij te leren kennen. (http://www.vrijebond.nl) [13u-14u30] GELD, 
WAARDE EN SCHULD Hoe kijkt een anarchistische antropoloog naar geld, waarde en schuld? 
Mainstream economische theorie is gestoeld op een simplistisch model van economisch 
handelen: de mens als robot die, met minimale inspanningen, zijn winsten probeert te vergroten.
Ideeën over anarchistische economie blijven vaak steken in onrealistische blauwdrukken en zijn in 
hetzelfde bedje ziek. Ze beschrijven dan bijvoorbeeld de mens die de ganse dag tevreden vult 
met het in de praktijk brengen van wederzijdse hulp. David Graeber, anarchist en antropoloog,
onderzoekt al jaren basisbegrippen als geld, waarde en schuld. Hij bouwt verder op concepten uit 
Marx' denken om ze aan te vullen en verder uit te diepen. Uniek aan zijn werk is dat het uitgaat 
van antropologische en historische studie: hoe gaven (en geven) echt bestaande
gemeenschappen elk op hun manier betekenis aan waarde, schuld en geld? Graeber komt tot 
interessante vaststellingen die de axioma's en cliché's uit onze handboeken economie onderuit
halen. Aan de hand van voorbeelden van overal ter wereld, en doorheen een lange geschiedenis, 
kijkt hij op een originele manier naar het ontstaan en de rol van geld, de verhouding tussen 'vrije 
markt' en staat en de samenhang tussen gemunt geld en oorlog. In deze lezing nemen we enkele 
rode draden uit het werk van Graeber onder de loep en kijken we naar wat ze betekenen voor 
anarchistisch denken over economie. (Voor alle duidelijkheid: David Graeber zelf zal er niet bij
zijn.) [13u-14u30] "ANARCHISME, WAT IS DAT?" - Anarchistisch Kollektief Lezing en discussie: 
wat is anarchisme vandaag? Anarchisten, zijn dat bommenleggers, relschoppers, of hopeloze
wereldverbeteraars die in elke mens het goede zien? In deze lezing geeft het Anarchistisch 
Kollektief Gent hun visie op anarchisme: wat is de basis van het anarchisme, wat is de historische 
oorsprong ervan, wat is er mis met de hedendaagse samenleving, hoe kunnen we met die 
problemen omgaan en hoe vertaalt zich dat vandaag de dag. [15u-16u30] WORKSHOP NIET-
AUTORITAIR OMGAAN MET KINDEREN - Ananda Hoe vermijden we autoritair gedrag in onze 
omgang met opgroeiende kinderen? In deze workshop gaan we na hoe een anarchistische visie 
concreet wordt wat betreft opgroeien van en omgaan met kinderen. Vervolgens betrekken we dit 
op de praktijk van ieder moment en gaan we kijken hoe je die visie als ouder, opvoeder of 
leerkracht voor jezelf lijfelijk kan toetsen en ervaren, hoe dit je houding naar kinderen (en naar 
het leven in het algemeen) positief kan beïnvloeden en hoe dit een meer gelijkwaardige en echt 
democratische samenleving kan dichterbij brengen. Tot slot kijken we naar welke scholen 
vandaag uitgaan van niet-autoritair omgaan met kinderen. Tijdens de workshop doen we korte 
oefeningen en kleine rollenspelen. [15u-16u30] TEGENMACHT VAN ONDEROP (Doorbraak)
Tegenmacht opbouwen door organiseren van onderop is radicaal! Dit uitgangspunt van de linkse
basisorganisatie Doorbraak wordt toegelicht door Bob Wester en Harry Westerink. Aan de hand 
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van eigen praktijkvoorbeelden zullen ze hun visie op een strategie voor fundamentele sociale
verandering uiteenzetten. O.a. in Leiden organiseert Doorbraak lokaal verzet tegen dwangarbeid
van mensen die gedwongen gratis moeten werken voor het behoud of krijgen van een uitkering. 
Hoe pakken ze dit aan? Welke stappen worden gezet, welke actievormen worden gekozen? 
Waarom wordt er zo veel tijd gestopt in individuele gesprekken met dwangarbeiders? Waarom 
doen zij dat op deze manier? Doorbraak bestaat sinds 2006 uit een groeiende groep activisten uit
meerdere plaatsen in Nederland met diverse radicale politieke achtergronden. De afgelopen jaren 
hebben ze zich verzet tegen migratiebeheersing & sociale afbraak en schoonmakersacties
gesteund. (http://www.doorbraak.eu) [17u-19u] DE MYTHE VAN DE GROENE ECONOMIE -
Matthias Lievens De klok tikt ongenadig: het klimaat verandert. We moeten, zo krijgen we te
horen, samenwerken: allemaal samen tegen CO2. Steeds meer ngo’s, bedrijven en politieke 
partijen vinden elkaar rond de slogan van de ‘groene economie’. Of spreken we beter over ‘groen 
kapitalisme’? In hun laatste boek ontrafelen Anneleen Kenis en Matthias Lievens de mythe van de 
groene economie in al haar dimensies: van emissiehandel tot duurzaam consumeren, van
bevolkingscontrole tot technologisch optimisme. Maar het tekent ook een aantal krachtlijnen uit 
voor een alternatief. De transitie naar een duurzame toekomst kan niet zonder diepgaande
maatschappijverandering, stellen de auteurs. En zo’n verandering vraagt precies meer sociale 
gelijkheid, meer democratie en minder markt. Tegelijk werpt het boek vragen op over prioriteiten 
en strategie van sociale en ecologische bewegingen. Hoe zijn ecologische en sociale strijd met 
elkaar te verbinden? Welke rol kunnen vakbonden daarin spelen? Wat met regulering en ingrijpen 
door de overheid? Welke plaats zien we voor individuele verantwoordelijkheid en verandering?
Matthias Lievens stelt de hoofdlijnen van het boek voor en gaat vervolgens in gesprek en 
discussie met mensen uit milieu- en klimaatbewegingen.
(http://www.demythevandegroeneeconomie.be/) OOK NOG IN HET ASSEZ: EXPO "DE LAARZEN 
VAN DE LEEUW" Vanaf vrijdag 22 februari start de expo “De laarzen van de Leeuw“ in het
anarchistisch centrum in Gent. De expo heeft als thema extreem rechts in Vlaanderen, 
voornamelijk vanaf de jaren 70 tot nu, hierbij komt ook de antifascistische reactie aan bod. In 
deze periode was de reactie tegen extreem rechts veel groter. Het is daarom belangrijk terug te 
blikken, nu partijen zoals N.V.A Vlaams belang rustig hun gangetje kunnen gaan zonder
noemenswaardige weerstand. De periode waarin extreem rechtse groeperingen zoals de Vlaamse
Militanten Orde, Taal Aktie Komitee, Were Di en vele anderen op straat marcheerden en waarbij 
er bijna altijd een grotere antifascistische tegenbetoging of reactie tegenover stond. Het was niet
ongebruikelijke dat er een heftige confrontatie tussen de twee groepen plaatsvond. Natuurlijk 
hadden de betrokkenheid, de reacties en blunders van de Rijkswacht, de overheid en de pers 
zoals te verwachten een niet te onderschatten invloed op dit alles. Al deze gebeurtenissen, die de 
overheid de dag van vandaag het liefst in de vergeetput ziet belanden, zijn op zijn minst boeiend 
om nog eens opnieuw te bekijken , te evalueren en er over te discussiëren. Daarom proberen we 
met deze expo een beeld te geven aan de hand van beelden, foto’s, krantenartikels en 
documentaires over wat er in die tijd is gebeurd. Tevens wordt er bekeken hoe er in die tijd mee 
omgegaan werd en hoe het nu veranderd is, hoe de extreem rechtse partijen en personen hun
koers op regeren hebben gezet en alles van hun verleden proberen te vergeten en te ontkennen.
De expo opent op vrijdag 22 februari vanaf 18u00 tot 22u00 met hapjes, bar en volkskeuken vanaf 
19u00 in het anarchistisch centrum Assez, Sparrestraat 1 in Gent. De expo is ook te bezichtigen 
op zaterdag 23 februari vanaf 14u tot 18u00 met aansluitend bar en Vrijdag 1 en 8 maart vanaf 
19u00 met volkskeuken en bar. Hopelijk tot dan!

aboekenbeurs@yahoo.com

www.aboekenbeurs.be
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