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Het Gentse Stadsbestuur organiseerde vorige donderdag 21 maart, internationale dag tegen het 
racisme, de “Gentse Lente”, waarbij o.a. de termen allochtoon en autochtoon plechtig in de 
vooravond werden begraven. Een groep Gentenaars die daklozen bijstaan, en dag dagelijks 
ondervindt hoe het Stadsbestuur met deze problematiek omgaat, voerde 's namiddags actie voor het 
Stadshuis met sandwichborden en flyers.

Hierbij de tekst van de flyer.

In de schaduw van de Gentse Lente…

Vandaag vieren we de Gentse Lente. Een groots spektakel waarbij we de woorden ‘allochtoon’ en
‘autochtoon’ symbolisch begraven. Onder het motto ‘Iedereen is Gent’ wil Stad Gent haar nieuw inclusief 
beleid maar ook haar progressieve karakter extra in de verf zetten.
Nochtans wilde het stadsbestuur gisteren nog een vonnis tot uithuiszetting laten uitvoeren van de bewoners 
van Kasteel de Pélichy. De uithuiszetting is echter uitgesteld tot 4 april, misschien omdat het vandaag nog 
geen (Gentse) Lente is. De 30 kasteelbewoners, dakloze Gentenaren en Slovaakse Gentenaren (waaronder 
14 kinderen), worden zonder alternatief door de Stad op straat gezet. Hun enige optie is opnieuw overgaan 
tot kraken. Zo leven ze opnieuw in grote onzekerheid.
Het kasteeltje staat al enige tijd te koop, maar er zijn geen kopers gevonden. Stad Gent wil liever dat het 
gebouw leegstaat dan dat er daklozen in wonen. Het zoekt nu dringend socio-culturele verenigingen die 
tijdelijk dit kasteeltje gratis willen gebruiken voor workshops, vergaderruimtes, ateliers…, kortom: voor 
vanalles en nog wat, behalve het huisvesten van daklozen.
Sinds oktober hebben de verschillende organisaties en vrijwilligers die de bewoners van het kasteel 
ondersteunen en begeleiden regelmatig overleg gezocht en gehad met Stad Gent. Het stadsbestuur wil hen 
echter niet helpen door het samen zoeken naar een menswaardige en duurzame oplossing: uit de 
communicatie blijkt vooral dat hun enige bekommernis is dat men dit verhaal niet koppelt aan de show
vandaag.
Dit blijft in de schaduw, en wij vinden dat dit wel wat meer aandacht verdient… Want het motto van het 
stadsbestuur lijkt eerder: ‘Niet iedereen is Gent’.

Wij begraven vandaag mee de woorden, maar niet de mensen. Wij denken aan de dakloze Gentenaren 
ook na deze Gentse Lente.

We nemen het niet dat kraakpanden ontruimd worden voor leegstandsbewaking/antikraak!
Iedereen heeft het recht op een dak boven het hoofd, en dit zou de eerste bekommernis moeten zijn van 
een echt progressieve stad i.p.v. een symbolische show op te voeren Bij Sint-Jacobs!

Solidariteit van Onderop ( solidariteitvanonderop@gmail.com )
& Links Ecologisch Forum – LEF

Foto's van deze geslaagde actie zijn te bekijken via 

https://picasaweb.google.com/101161532789719614865/20130321GentseLente#5857908964544822370

De lokale TV AVS was aanwezig en zond dezelfde avond een korte reportage uit over de actie. (terug te 
bekijken via www.avs.be)

Op You Tube staat een filmpje over het samenleven van Roma en geboren Gentenaars in het Kasteel De
Pélichy

http://www.youtube.com/watch?v=hlyzI2XTGMk
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