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Dat de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki geproduceerd werden met uranium uit
Belgisch Congo, is al lang gekend. Maar ons land heeft ook nadien een rol gespeeld in 
kernwapenprogramma's. Luc Barbé dook een paar jaar onder in archieven en boeken om dat 
uit te vlooien. De problematiek  kwam vorig jaar aan bod in een interessante Panorama
reportage.

De resultaten zijn onthutsend. Ons land duikt op in kernwapenprogramma's van een hele reeks
landen. Naast die van de Verenigde Staten en Groot-Brittanië ook die van nazi-Duitsland, Libië, 
Irak, Iran, Israël, Pakistan, Taiwan en Zuid-Korea. Meestal met toestemming van de regering. 

De auteur publiceert stukken uit onze geschiedenis die tot nu onbekend waren. Over
Belgonucleaire, het Studiecentrum voor Kernenenergie, de Koude Oorlog, de dubbelzinnige 
houding van de Vlaamse regering etc. Daarnaast gaat de auteur ook in op de spanningen in het 
Midden-Oosten, met Israël, dat kernwapens heeft, en Iran, dat er wil. Hij analyseert het beleid 
tegen de verspreiding van kernwapens sinds 1945 en eindigt met een reeks concrete 
aanbevelingen om onze planeet veiliger te maken.

Het boek is geen taai studiedocument, maar is heel toegankelijk voor het grote publiek.

Luc Barbé zei ooit een hekel te hebben aan thrillers. Hij heeft er nu zelf één geschreven.

Download het gratis e-book via onderstaande linken:
Belgie-en-de-bom.pdf

Belgie-en-de-bom.epub

Belgie-en-de-bom.mobi

Het e-book bevat PDF, mobi en ePub formaat.

Inhoudsopgave: 

Congolees uranium voor de eerste atoombommen op Hiroshima & Nagasaki, maar ook voor.. 
nazi-Duitsland.
Israëlische geheime operatie om sluiks 200 ton uranium in België te kopen.
Spioneren wetenschappers in het SCK voor de Russen?
Belgonucleaire in Pakistan, Libië en Irak.
De vreemde rol van het SCK.
Vlaamse nucleaire high-tech voor Iran, en het ontslag van de chef van de Belgische
staatsveiligheid.
De Koude Oorlog.., bijna vergeten, maar de kernwapens zijn er nog.
"We willen kernwapens, kost wat kost, desnoods eten we bladeren en gras."
Hoe kernwapenprogramma's de democratie versmachten.
Hoe het non-proliferatieverdrag en het Internationaal Atoomenergieagentschap falen.
Professor Brabers van de KULeuven, een intrigerend figuur.
Leren we dan nooit? Anno 2010 : Het SCK en Belgonucleaire in China, met dank aan de 
heer Yves Leterme.
70 jaar liegen, tot op het hoogste niveau.
Systeemanalyse, over "strategische enclaves" en "technopolitieke regimes".
Kernwapens de wereld uit? Een nieuwe alliantie tussen pacifisten en realo's?
Hoe Union Minière toch het goede voorbeeld gaf.
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Panorama reportage
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/panorama/EP_000000_panorama
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