
BETOGING/MANIF: tegen GAS boetes - contre SAC! 
29 juni/juin Brussel/Bruxelles
Geplaatst op zondag 23 juni 2013 | 

Op spontaan initiatief van enkele verontwaardigde burgers zal er op 29 juni, exact 1 maand 
na de stemming van de nieuwe GAS-wet, een eerste nationale betoging doorgaan tegen 
GAS. Deze oproep wordt breed ondersteund door tientallen organisaties.

Kinderen voor kinderen
Kind zijn in een westers land is niet van de poes, adolescent zijn is zo mogelijk nog zwaarder. 
Dat de regering wil optreden tegen het nodige kattenkwaad om van jongen naar man en meisje 
naar vrouw te evolueren is niet juist. Opgroeien gaat gepaard met verkeerde keuzes maken. Het 
verhaal van de eieren en de omelet. Wij roepen hierbij alle spelende jongeren op om samen met 
ons te betogen tegen deze wet onder het motto: Jong zijn is geen misdaad!

Willekeur als fundament
De GAS-wetgeving staat op fundamenten die onlosmakelijk verbonden zijn met het humeur van 
het Gemeentebestuur. De liga voor mensenrechten vergelijkt het graag met de lokale sheriffs van 
het wilde westen. U kan zeggen dat niet alle burgemeesters dezelfde bekrompen geest hebben, 
maar eerlijk. Wil u uw tuinfeest laten afhangen van een uitnodiging naar de burgemeester of 
niet? Het klinkt wat van de pot gerukt maar zo is het. Het zal niet gaan over wat "overlast" is, 
maar over wat "het bestuur vindt dat overlast is" een kleine doch belangrijke nuance. Wij willen 
eenduidige regels, geen gemoedsregels. 

GAS legt het zwijgen op
Het verhaal van de MONSANTO protestactie. Een klaarblijkelijk vreedzame betoging kan 
eindigen in aanhoudingen en hoge boetes. De actuele GAS-wet kan het einde beteken voor het 
recht op vrije meningsuiting. Iedereen weet dat dat het begin is van het einde. Laat ons de 
mensen die hiervoor vochten eren door vreedzame acties. We laten de staat onze monden niet 
snoeren. Laat ons in naam van onze stemmen zacht revolteren.

Gas voor de gemeentekas
Net zoals iedereen hebben de gemeentes de gevolgen van de crisis kunnen ondervinden. De 
schatkisten lopen leeg. Omdat in de GAS-wetgeving staat dat de inning van boetes rechtstreeks 
naar de fondsen van de gemeentes gaan. Betekenen ze voor sommige gemeentes niet meer dan 
een bron van geld. Asociaal, willekeurig bekomen centen zijn nog steeds centen. Gemeentes 
gaan in onze portefeuilles komen graaien, in de portefeuilles van mensen die reeds belastingen 
betalen, dat zou voldoende moeten zijn. 
Kortom. GAS-boetes zijn verre van een menselijke oplossing. Er is overlast, overal, dat zal altijd 
zo zijn. Wat wij vragen zijn sociale oplossing voor sociale problemen. Mensen zijn totnogtoe 
maar mensen. Wij zijn geen robots. Wij willen vrijheid, om te spelen, om te protesteren en om te 
zijn en worden wie we willen zijn. 

Nogmaals! We komen op straat met het risico op GAS-boetes maar laat ons hen vooral geen 
reden geven. We maken er een mars van voor mensen van 0-99. Een sociale betoging tegen een 
asociale wet.

Wanneer? op 29 juni, 14u
Waar? Centraal Station, Brussel. 

De initiatiefnemers willen het niet bij een eenmalige manifestatie laten en kondigen nieuwe acties 
aan na de zomervakantie. Een 2e nationale betoging is reeds gepland na de zomervakantie op 
26 oktober.

https://www.facebook.com/events/637708286256807/
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