
Gentse Feesten: meer dan amusement
Geplaatst op zondag 21 jul i  2013 | 

Dat er op de Gentse Feesten veel goedkoop amusement is en fenomenale hoeveelheden 
bier doorgespoeld worden, is algemeen bekend. Iets minder bekend althans buiten Gent,  
is dat er ook een groot cultureel aanbod is, nog minder dat er voor de 24ste keer debatten 
gevoerd worden over actuele maatschappelijke thema's.  Buiten Gent grotendeels 
onbekend is tenslotte, dat er ook een straat is waar allerlei actiegroepen en bewegingen 
hun boodschap aan de man/vrouw brengen.

Tussen de St Jacobskerk, op weg naar het Baudeloopark, ligt de Bibliotheekstraat. Daar krijgen 
een reeks bewegingen gratis ruimte ter beschikking waar ze stands en tentjes opstellen met hun 
informatiemateriaal. Sommige organiseren petities, anderen (politiek) educatieve spelletjes. 
Opvallend is ook het aanstekelijk enthousiasme van de talrijke, meestal jonge, vrijwilligers.

Kortom een gevarieerd geheel dat door de talrijke voorbijgangers geapprecieerd wordt. 
Zoals de Fransman zegt : “vaut le détour”.

Nog t/m 29 juli, iedere namiddag

Fotoreportage: via onderstaande link krijgt u een sfeer beeld van dit  interessante gebeuren
https://picasaweb.google.com/101161532789719614865/20130720Bibstr
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