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Streep 11 december alvast aan in je agenda. Dan huldigt Pax Christi Vlaanderen opnieuw
twee Ambassadeurs voor de Vrede. De eretitel komt toe aan mensen die volgehouden
inspanningen hebben geleverd voor vrede, verbondenheid en mensenrechten. In 2013 gaat
de titel naar WILLEM VERMANDERE en JAKLIN LAPORTE.

Muzikant, auteur en beeldhouwer Wil lem Vermandere schreef van in het begin van zijn carrière
behalve treffende en minzame l iedjes over 'gewone' mensen en al ledaagse dingen ook
bekl ijvende chansons over de Grote Oorlog en de Westhoek, waarin hij  de gruwel en de
absurditeit van oorlog poëtisch verwoordt. Maar zijn oeuvre tel t ook actuele,
maatschappijkritische songs die de schaduwzijden in onze samenleving bel ichten. Denk maar
aan 'Bange Blanke Man'.

Als leerkracht in het basisonderwijs ondervond Jaklin Laporte hoe belangrijk het is om
(moeil ijke) kinderen een écht luisterend oor te bieden. Zij  zette met haar col lega's de
'Pestjuffen' op, een team dat pestgedrag tegengaat door kinderen de mogelijkheid aan te reiken
om hun angsten en woede te uiten. Ook na haar pensionering biedt Jakl in ouders, leerkrachten,
studenten van de lerarenopleiding en andere geïnteresseerden vormingen en technieken aan om
op een geweldloze manier, met respect voor de andere, te communiceren om tot een duurzaam
resultaat te komen.

De plechtigheid rondt af met een receptie.

Wanneer? 11 december om 19 u

Waar? DE STROMING (Nationalestraat 111, Antwerpen)
De zaal is goed te bereiken met het openbaar vervoer en er is ook parkeermogelijkheid.

Graag inschrijven bij  paxchristi@paxchristi.be
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