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Van 24 oktober tot 3 november 2014 organiseren Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk
Delen opnieuw een vredestocht naar Israël en de Palestijnse gebieden. De vredestocht, die
om de twee jaar plaatsheeft tijdens de herfstvakantie, is een introductie tot de culturele,
religieuze en historische rijkdom van de regio.

Op het programma staan bezoeken aan plaatsen zoals Nazareth, Bethlehem en Jeruzalem. We
bezinnen ons over oorlog en vrede bij  de bronnen van het jodendom, het christendom en de
islam. Verder is de vredestocht een kennismaking met de pol itieke real iteit. Zo trekken we naar
Ramallah en Hebron en zien we de afscheidingsmuur, een vluchtel ingenkamp en
nederzettingen. We ontmoeten Israël i’s en Palestijnen die getuigen hoe zij  aan verandering
werken.

Jongeren in de kijker
In deze vredestocht staan Palestijnse en Israël ische jongeren centraal. Ook al vormen zij  de
meerderheid van de bevolking, toch wordt hun stem te weinig gehoord. Palestijnse jongeren
groeien op in een autoritaire structuur waar ouderen de plak zwaaien. Ze worden geacht
volgzaam te zijn. Ook Israëlische jongeren hebben weinig inspraak in hun toekomst. 18-jarigen
moeten twee of drie jaar het leger in. Doen ze dat niet, dan ondervinden ze heel wat tegenstand
in de maatschappij . Veel Palestijnse en Israël ische jongeren verzetten zich hiertegen: ze zijn
actief in tal van organisaties en werken aan een andere toekomst voor hun regio.

Concreet
De vredestocht is een reis van 9 dagen ter plaatse (van 24 oktober tot 3 november), met een
gids en in samenwerking met een reisbureau. De 25 deelnemers worden begeleid door
Veronique Vuylsteke (leerkracht godsdienst en vrijwil l igster Broederl ijk Delen) en Brigitte
Herremans (medewerker Midden-Oosten Broederl ijk Delen en Pax Christi). Overnachtingen
gebeuren in een tweepersoonskamer (supplement voor een single). Ook al is de reis fysiek niet
erg belastend, toch verwachten we dat de deelnemers fit zijn. Zo maken we onder meer een
wandeltocht van 3 uur. Mentaal is de reis wel zwaar, omdat je geconfronteerd wordt met
moeil ijke situaties.

Inschrijven?
De kostprijs van de reis bedraagt ongeveer 1.630 euro. Hierin zijn al le kosten inbegrepen
(vl iegtuigticket, verbl ij f, maaltijden, transport, gids, fooien en reisverzekering).

Geïnteresseerden schrijven zich in via dit kandidaatsformulier vóór maandag 31 maart 2014.
Dat formulier sturen ze naar brigitte.herremans@broederlijkdelen.be. Aangezien er veel
interesse is voor de vredestocht, maakt een comité een selectie van de kandidaten op basis van
hun motivatie.

Meer info over de inhoud van de reis zelf en de inschrijvingsvoorwaarden vind je in deze
brochure.
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