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Op donderdag 6 maart organiseerden de Faculteit van Theologie en Religiewetenschapen, 
het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven en Pax Christi Vlaanderen een 
bijzondere Vredesdag in Ieper. De Dienst voor vrede en ontwikkeling en het In Flanders 
Fieds Museum verleenden hun medewerking aan deze dag. De Faculteit Theologie en 
Religiewetenschappen van de KU Leuven vierde meteen haar jaarlijks Sint-Thomasfeest.

De Vredesdag en het Sint-Thomasfeest stonden volledig in het teken van de Eerste 
Wereldoorlog. Tegen 9.30 uur kwamen zes autobussen met bijna 300 professoren en studenten 
van de Faculteit van Theologie uit Leuven aan bij het New Irish Farm Cemetery in Ieper. Daar 
wachtte een uitgebreide delegatie van Pax Christi hen op. Alle aanwezigen ontvingen een 
paaslelie. Die werd in stilte neergelegd bij een graf van een gesneuvelde uit de Eerste 
Wereldoorlog. Daarop volgde een moment van ingetogen zang, bezinning en gebed.

Om 11 uur ging in Het Perron, het cultureel centrum van de stad Ieper, een academische zitting 
van start. Prof. Alan Kramer van het Trinity College uit Dublin beschreef de destructieve 
dynamiek die de Eerste Wereldoorlog te zien gaf. Hij wees op de band tussen culturele factoren 
van superioriteit en eng nationalisme, en een nietsontziende geweldsspiraal. Deze destructieve 
dynamiek zette zich nadien op een nog veel grotere schaal door in de Tweede Wereldoorlog.

In de namiddag sprak prof. Annette Becker van de Université Paris-Ouest-Nanterre over de 
vruchteloze pogingen van paus Benedictus XV om vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog 
een wapenbestand en onderhandelingen te bepleiten. Dit bovenpartijdig en pacifistisch standpunt 
werd echter op geen enkele wijze aanvaard: noch door de katholieken van geallieerde zijde, noch 
door de katholieken van Duitse zijde. Ieder geloofde heilig in het recht om het vaderland te 
verdedigen en om de oorlog voort te zetten tot aan de overwinning.

Nadien volgde nog een bezoek aan het indrukwekkend ‘In Flanders Fiels Museum’ en een sterk 
gedragen eucharistieviering in de Sint-Maartenskerk van Ieper. De bisschop van Brugge Jozef 
De Kesel ging voor samen met de hulpbisschop van Brussel Jean Kockerols. Het koor van de 
Faculteit van Theologie en drie kleinere koren met Filippijnse, Indische en Nigeriaanse studenten 
luisterden de viering op. Ter afsluiting van de vredesdag woonden de aanwezigen de Last Post 
onder de Menenpoort bij en werd er een bloemenkrans neergelegd namens de Faculteit van 
Theologie en Pax Christi.

Pax Christi - 7 maart 2014
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