
4 AVONDEN over RWANDA: 4 kenners, 4 meningen 
en 4 perspectieven
Geplaatst op maandag 14 apri l  2014 | 

Naar aanleiding van de herdenking van de Rwandese genocide precies 20 jaar geleden 
organiserenBroederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen een reeks van vier avonden over 
Rwanda.

We blikken terug op de gebeurtenissen van 1994, om vervolgens de focus te leggen op 
de heropbouw van het land, de huidige samenleving en de toekomstperspectieven.

Vier weken lang neemt een kenner het woord. Moderator is journalist Guy Poppe.

Het programma:

20 mei: Johan Swinnen (NL) over de genocide: herinneringen en reflecties

Swinnen was van 1990 tot 1994 Belgisch ambassadeur in Rwanda

27 mei: Laurien Ntezimana (FR) over verzoening en gerechtigheid

Ntezimana is oprichter van Association Modeste et Innocent, een partnerorganisatie van 
Broederlijk Delen

3 juni: An Ansoms (NL) over rurale ontwikkeling

Ansoms is professor Ontwikkelingsstudies aan de Université Catholique de Louvain

10 juni: Faustin Musare (FR) over het ontwikkelingsmodel Vision 2020

Musare is eerste adviseur op de ambassade van Rwanda in België

Praktische informatie

Uur: van 19u tot 21u

Plaats: Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel (station Brussel-zuid of metro Hallepoort)

Gratis toegang

Inschrijven:  info@broederlijkdelen.be  of 02/502 57 00

Meer informatie: www.broederlijkdelen.be/rwanda en www.paxchristi.be
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