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Naar jaarlijkse traditie organiseert Democratie 2000 een reeks interessante wandelingen 
met als thema's multiculturelaliteit en rebellie.

Thema's 

Bij de buren op bezoek

Deze wandeling leidt ons door de Turkse buurt met bezoek aan bazaar en kruidenier en eindigt in 
de grote moskee in de Kazermattenstraat. Onderweg krijgt u een verhaal over de 
samenlevingsopbouw van de verschillende gemeenschappen in deze buurt.

Gent, smeltkroes van culturen

Wandelend door de oude stad krijgt u een verrassend beeld van de wereldwijde culturele 
invloeden die Gent reeds eeuwen tot een multiculturele, open stad gemaakt hebben. Deze 
wandeling eindigt in de Orthodoxe kerk waarin u de fresco’s, geschilderd door Russische 
kunstenaars bewondert.

Gent: rebelse stad

Gent is altijd een beetje averechts geweest en is dit nog steeds. Denk maar aan de laatste 
verkiezingen. Op dit rebelse karakter zijn de Gentenaars terecht trots. In deze wandeling gaan 
we, aan de hand van stenen getuigen, op zoek naar interne en externe rebelse oprispingen en 
opstanden. Van Artevelde, over Anseele, Pruuke Dossche en het katoenoproer, de Calvinistische 
stadsstaat, Karel Waeri, bezetting Gravensteen tot Walter De Buck nemen we een duik in de 
rebelse geschiedenis van Gent

Wanneer? 

22 juli: Gent, Bij de buren op bezoek
24 juli: Gent, rebelse stad
26 juli: Gent, rebelse stad
27 juli: Gent, Smeltkoes van culturen 

Waar? Alle wandelingen starten om 14u aan TREFPUNT, Bij St Jacobs.

Tarief: 5 Euro – vervangingsinkomen: 3 euro – min 12 jaar: gratis

Voor alle verdere info en reservaties: kristien.hinnion@telenet.be (09 329 09 84) 
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