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In het huidige weldenkende Vlaanderen is het woord “racisme” bijna taboe geworden. 
Uiteraard zijn we er allemaal tegen maar “is er eigenlijk nog wel een probleem?” 
Extreemrechts ligt op apegapen, er is een wetgeving tegen racisme, Europa verplicht de 
(vele) overheden om discriminatie aan te pakken…

Tegelijk blijft de tewerkstellings- en onderwijsachterstand van mensen met een 
migratieachtergrond groeien en neemt de zogenaamde “gekleurde” armoede gestaag toe. Het 
toekomstperspectief van vele jongeren ziet er bijzonder somber uit. Ondanks alle persoonlijke 
inspanningen krijgen ze het gevoel constant tegen een onzichtbare muur op te lopen, een muur 
van zeer subtiele en sluipende vooroordelen. Racisme dus, wat niet altijd als dusdanig wordt (h)
erkend of ervaren en dat maakt het bijzonder moeilijk om het te bestrijden.

Herkent u dit? Zit ook u met een onbehaaglijk gevoel bij “ik ben geen racist, maar …”? Of bent u 
zelf tegen deze muur gebotst? Kom dan zeker naar onze inspiratie(voormid)dag op 27 september 
in Antwerpen.

Met de hulp van drie boeiende sprekers nemen we een aantal actuele tendensen in onze 
samenleving onder de loupe en overleggen we samen wat we kunnen doen om het hedendaagse 
racisme te bestrijden.

Eén. Onze samenleving is steeds meer superdivers. Wat betekent dit voor de samenleving in 
haar geheel en hoe kunnen we hier positief mee omgaan? Dirk Geldof, onder andere auteur van 
“Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert” geeft een voorzet.

Twee. De kennis van het Nederlands is zeer belangrijk bij onderwijs en tewerkstelling maar taal 
kan ook als een instrument van discriminatie fungeren. Jef Verschueren, professor taalkunde 
Universiteit Antwerpen, wijst ons op de wolfsklemmen en valkuilen van Nederlandse eentaligheid 
als dé norm voor een geslaagd integratiebeleid.

Drie. Een inleiding over dé blinde vlek bij uitstek, het quasi vanzelfsprekende westerse 
superioriteitsgevoel. Waarom voelen westerlingen zich vaak nog steeds (moreel) beter dan de 
rest van de wereld? Waar komt dat sluipend racisme toch vandaan, hoe herkennen we het en wat 
kunnen we eraan doen? Is er misschien nood aan een soort “dekolonisatie van de geest”? (naam 
spre(e)kster volgt nog).

Na deze inleidingen vragen we ook uw mening over wat een antiracistische beweging hiermee 
kan en moet doen de komende jaren. Liefst samen met u. Bij voorbaat dank.

Wanneer? Zaterdagvoormiddag 27 september, 10 - 13u 

Waar? Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen. Inschrijven voor de Inspiratiedag is gratis maar 
wel vooraf verplicht om praktische redenen. Stuur een mailtje met je naam en gegevens naar 
info@anti-racisme.be .

Voor meer praktische info en het verloop van de dag: 
http://jobdiscriminatie.be/nieuws/inspiratiedag-uitdagingen-en-perspectieven-voor-de-
antiracistische-beweging

Organisatie: Hand in Hand tegen racisme vzw
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