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Voorwoord

Het  worden  weer  drukke  dagen.  We  moeten  allemaal

cadeautjes kiezen, kopen, inpakken, uitdelen en uitpakken. En

meteen willen we elkaar allemaal het beste wensen voor het

nieuwe  jaar.  Voor  het  Liberaal  Archief  betekent  2010  de

opening  van  een  nieuwbouw  op  onze  binnenkoer  die  een

nieuwe  impuls  aan  onze  werking  moet  geven.  Dit  project

bevat een grote polyvalente zaal, een kleinere vergaderzaal

en een kelder  met veel  stapelruimte. Veilig onder de grond

bewaren  we de  getuigen van ons  verleden  die  historici  en

andere  belangstellenden  moeten  toelaten  dit  verleden  te

onderzoeken. Deze nieuwsbrief geeft daar enkele voorbeelden

van.

Lees meer

De "Blauwe Zondag" van 8 juni 1878

Zondag 8 juni  1878 is een  historische  datum in de politieke

geschiedenis  van  België.  Vooral  dankzij  hun

verkiezingsoverwinning in Gent konden de liberalen toen een

homogeen  blauwe  regering  vormen.  De  stembusuitslag

verbaasde  resp. verbijsterde vriend en  vijand. De volgende

jaren  werden  de  polemieken  tussen  klerikalen  en

antiklerikalen  steeds  scherper,  de  karikaturisten  beleefden

gouden  dagen.  Aan  die  kanteldag  herinneren  twee  gipsen

beelden, van een pater en een zuster, die onderdak vonden in

het Liberaal Archief.
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Lees meer

Archief uit Lokeren

Het liberalisme bleef in ons land decennialang beperkt tot de

grootsteden.  Toch  waren  er  ook  enkele  kleinere  steden  en

gemeenten waar de liberalen al vroeg invloed kregen. Zo werd

de  liberale  notaris  Adolphe  Van  Landeghem  in  1861

burgemeester van Lokeren. Zijn stadsgenoten vader Lucien en

zoon Rudi Henderickx verzamelden jarenlang alles wat met de

geschiedenis van hun stad te maken had, en vooral met het

liberale leven. Deze rijke collectie droegen ze nu over aan het

Liberaal Archief.

Lees meer

Gentse logebroeders uit de Verlichtingstijd

"Grootmeester  markies  François  Bonaventure  du  Mont  de

Gages legde er herhaaldelijk de nadruk op dat de loges ‘des

gens  de condition’ moesten aantrekken. Aanvankelijk  waren

de Gentse loges alleszins samengesteld uit leden van de adel

en van de hoge burgerij. Toen de ledenlijsten in 1786 aan de

regering  moesten  worden  afgegeven,  zag  de  sociale

samenstelling van de Gentse loges er evenwel helemaal anders

uit. Bovendien bestond op dat tijdstip te Gent één loge  die

gedurende een vijftal jaren alleen in het Nederlands arbeidde,

terwijl  de voertaal  van de overige  loges in  de Oostenrijkse

Nederlanden het Frans was". Dat en nog veel  meer  over  de

Gentse vrijmetselaars  in  de  18e eeuw staat  te  lezen in  de

tweede, grondig herwerkte en aangevulde editie van een boek

van prof. em. dr. Guy Schrans.

Lees meer

Groepsportret met burgemeesters

In onze affichekast ligt een affiche met de portretjes van 668

burgemeesters uit 1905. Het gaat duidelijk om een initiatief

waarmee men het 75-jarig  bestaan van België wilde vieren,

maar veel meer kunnen we er voorlopig niet over vertellen.

Wie helpt ons?

Lees meer
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Nieuw leven voor een oude filosoof

"Laat het verteld worden aan de toekomstige wereld dat in het

hart  van  de  winter,  toen  alleen  hoop  en  deugd  konden

overleven,  dat  de  stad  en  het  land,  gealarmeerd door  het

gevaar  van  een  gemeenschappelijke  vijand  ,  naar  voren

traden om  het  gevaar  te  trotseren".  Deze zin  komt  uit  de

inaugurale toespraak van Barack Obama, maar is een citaat

van meer  dan 200 jaar oud. Auteur  was de liberale filosoof

Thomas Paine.

Lees meer

De Blauwe Doos

Anderhalve eeuw "Verlichting" op het Kramersplein

Precies 150 jaar geleden ging op het Kramersplein in Gent een

nieuwe stadsschool voor jongens open. Dit project maakte deel

uit van het programma van het liberale stadsbestuur dat, na

een kort katholiek  interregnum, werk wilde  maken van een

versnelde uitbouw van het stedelijk  onderwijs. Het gebouw,

getekend door stadsarchitect Adolphe Pauli, werd opgetrokken

in neo-romaanse stijl – wat geen evidente keuze was voor een

uitgesproken burgerlijk pand. Wellicht typisch voor de tijd: de

kostprijs van de directeurswoning werd op bijna de helft van

deze van de zeven klaslokalen geraamd. Het Liberaal Archief

vond mettertijd onderdak in een zijvleugel en kon het geheel

in  1995  verwerven.  Intussen  is  het  complex  volledig

gerenoveerd en  verrijst  op de oude speelplaats  een  nieuwe

polyvalente zaal.

Lees meer
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